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Meditatie - bij het nieuwe jaarthema 

 
 

Kijk! Laat je verrassen 
 

Kijk! 
Kijk naar je verleden en laat je verrassen. 
Zie hoe verweven tussen donkere rafels 

een draad van licht getrokken is, 
helemaal naar het nu. 

 
Kijk! 

Kijk naar je heden en laat je verrassen. 
Zie hoe tijd en plaats van dit ene moment 

omhuld zijn door een glans van licht 
waarin niets ontbreekt. 

 
Kijk! 

Kijk naar je toekomst en laat je verrassen. 
Zie hoe dwars door de mist waarin alles verborgen ligt 

een schijnsel van licht je wenkt, precies genoeg 
voor een volgende stap. 

 
Kijk! 

Laat je verrassen 
door het werk van Gods Geest. 

 
ds. Jelbert Versteeg 
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Voorwoord 
vanuit de kerkenraad 

 

Het jaarthema voor 2025-2026, ons aangereikt door de PKN, is:  
“Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest”  
 
Het nodigt gemeenten uit om met nieuwe ogen te kijken naar de werking van Gods 
Geest in het dagelijks leven.      
 
"Gods Geest is altijd in beweging en vindt steeds nieuwe, verrassende wegen.”  
(ds de Reuver) 
 
Binnen, maar ook buiten de kerkmuren. Gods Geest heeft ons geleid, als 
gemeente, waar we nu staan. Veel enthousiaste vrijwilligers, een fijne groep 
mensen in de kerkenraad en we mochten een tweede predikant beroepen!  
Gods geest aan het werk. In zichtbare en onzichtbare dingen.  
 
De foto bij dit artikel is gemaakt op Terschelling, waar ik deel mocht nemen aan 
een inspiratiefestival. Het thema was jutten = vinden wat je niet zocht.  
Soms komen dingen gewoon op je pad, zonder dat je er echt naar op zoek bent. 
Een ontmoeting met een onbekende, een gesprek, een lied, een voorwerp wat je 
vond, terwijl je op zoek was naar iets anders…. 
 
Zo kunnen we ook de werking van Gods Geest ervaren. Vaak uit een onverwachte 
hoek, gebeuren er mooie dingen. Je moet er wel oog voor (durven) hebben. 
 
  
Een hartelijke groet,     
 
 
namens de kerkenraad,  
 
       
Ada Dieleman (voorzitter) 
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Logo Onder de Wieken 
 

Vorig jaar hebben we samen als gemeente een mooie mijlpaal bereikt: we kozen 
een nieuwe naam voor onze samengevoegde gemeenten: Onder de Wieken. 
Inmiddels voelt die naam al heel vertrouwd, hij hoort echt bij ons. 
 
En bij een nieuwe naam hoort natuurlijk ook een nieuw gezicht: ons logo.  
Ook hierbij vroegen we u om mee te denken. Uit de inzendingen kozen we het 
ontwerp dat past bij de glazen wand; het logo met de kerk, de molen en een stukje 
van de skyline van Hoek.  
 
Het nieuwe bord met naam en logo prijkt inmiddels al een tijdje aan de buitenmuur 
van ons kerkgebouw. Heeft u het al gezien? 
 
Graag bedanken wij iedereen die actief heeft meegedacht over de nieuwe naam 
en het nieuwe logo. We zijn blij met het mooie en herkenbare symbool van onze 
verbondenheid Onder de Wieken. 
 
Dagmar Elve, Marinka Mahu en Mieke Verplanken  
(werkgroep Naam nieuwe gemeente) 
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Er zit muziek in de kerk! 
 
Jazeker wel, dat ervaren we sowieso al iedere 
zondagmorgen. Samen zingen, het orgel dat 
wordt bespeeld, soms met medewerking van 
muzikale gemeenteleden of een koor.  Maar er 
is ook regelmatig zang of muziek naast de 
zondagse diensten, bv. de zangavonden, een 
koffieconcert na de dienst of een orgelconcert. 
 
Om af en toe ook eens wat grootser uit te 
kunnen pakken, is het idee ontstaan van een muziekfonds. Dit is in maart 2024 
van start gegaan en inmiddels zijn er al verschillende activiteiten geweest:  
de -inmiddels vertrouwde- zangavonden, maar dit jaar ook een Open Podium met 
een variatie aan Hoekse muzikanten en een orgelconcert met samenzang van de 
bekende organist Martin Mans, waaraan ook Akko de Feijter nog heeft 
meegewerkt. 
 
Ook voor 2026 zijn er al activiteiten gepland: 
 
6 maart  Passieconcert  Hanna Rijken 
12 december Kerstconcert  Zeeuws Vlaams Kamer Orkest 
 

Alle nieuwe activiteiten leest u op de zondagsbrief of op onze website: 
www.pknhoek.nl 
 
Per activiteit werken ook gemeenteleden mee, daar zijn we blij mee!  Dit vergroot 
het draagvlak en het geeft verbinding. 
 
Mocht u het muziekfonds geldelijk willen steunen, dan kunt u een gift overmaken 
op rekeningnummer NL13 RABO 0373 7431 49 t.n.v. CVK Protestantse gemeente 
Hoek onder vermelding van “muziekfonds”.  Een contante gift is natuurlijk ook 
welkom (dit kunt u aan ons geven of met een envelopje in de collectezak doen). 
 
Een muzikale groet van  
Marinka Mahu, Henk Noteboom en Henk Siersema 

  

http://www.pknhoek.nl/


6 

 

Kijk! Gods Geest! 
 
Het jaarthema van de landelijke Protestantse Kerk in 
Nederland nodigt uit tot verwondering’: ‘Kijk! Laat je 
verrassen door het werk van Gods Geest'.  
Daar zitten veel verschillende lagen in. Ik tel er minstens 3: 
‘Kijken!’, ‘Je laten verrassen!’ en ‘Het werk van Gods Geest’. 
 
Kijk! 
Weet u nog hoe het is om met een peuter te wandelen?  
Elk steentje, bloemetje en vooral elke waterplas moet 
worden bestudeerd. Zelf kijken we er al niet meer van op en 
moeten we ons letterlijk buigen om nog iets te willen zien. Kinderen leren je weer 
om vol verwondering te kijken naar alles wat zo gewoon en wonderlijk is. 
Kijk! is een opdracht. Neem een verrekijker mee en geniet van het weidse uitzicht 
in onze (bedreigde) polders. En draai hem nog eens om. Vergroot de blaadjes van 
een bloem. Je ziet zoveel meer als je de tijd neemt om met al je zintuigen van de 
Schepping te genieten. 
 
Je laten verrassen!  
En waarom zou je dat doen? Vaak denk ik aan het boek/de film Color Purple met 
deze woorden “God wil vooral graag bewondering. Hij is geïrriteerd als je langs 
een veld loopt en de kleur paars niet eens ziet. Hij is altijd bezig met verrassingen 
en die krijgen we als we er ‘t minst op bedacht zijn. 
Is het jou wel eens opgevallen dat bomen, net als wij alles doen, behalve lopen, 
om aandacht te trekken? Ik was altijd zo druk met God bezig, dat ik wat Hij 
gemaakt heeft nooit goed heb bekeken. Geen korenhalm (hoe doet Hij dat?), niet 
de kleur paars (waar komt die vandaan?), de wilde bloemetjes niet. Niks. 
Nu mijn ogen opengaan, voel ik me zo idioot. Naast ‘t kleinste struikje op 
‘t erf zinkt alle rottigheid in ‘t niet. Bijna.” 
 
Het werk van Gods Geest 
En toen werd het moeilijker, want hoe kun je nu ‘het werk van Gods Geest’ zien? 
Mijn leerlingen zijn vaak lid van een Afrikaanse Pinksterkerk waar royaal met de 
Geest wordt omgegaan. Nadrukkelijk wordt de Geest aangeroepen. Alles gebeurt 
met veel woorden en ‘heilige herrie’. 
Hoe anders was het om tijdens mijn paar dagen studie in Engeland de dag te 
openen zoals de Quakers samenkomen. Zij delen vooral de stilte. Daarmee 
nodigen ze de Heilige Geest uit om in ons midden te komen. De eerste 15 minuten 
is dat bevreemdend en weet je niet goed hoe je die moet invullen.  
Jezelf leegmaken zoals bij een meditatie? In je hoofd spoken nog de lijstjes met 
alles wat moet. Of juist bidden voor de mensen om je heen of voor jezelf?  
Hét antwoord bestaat niet. Elk mens en elk moment is goed én heilig. Na afloop 
van de stilte geef je elkaar een hand en bedank je elkaar voor de stilte.  
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De Heilige Geest komt in stilte. De spreker die ons die dag inspireerde sprak over 
de Heilige Geest die ons op weg kon zetten bij ‘vredeswerk’. Quakers hebben een 
lange traditie van geweldloosheid en inzet voor vrede. Verrassend vond ik het om 
te zien hoe in dat vredeswerk van de Quakers de twee uiterste van het 
christendom samenkomen: jezelf inkeren tot God (contemplatie) en de strijd voor 
gerechtigheid. En die strijd is voor iedereen op elke plaats anders maar er zijn wel 
veel overeenkomsten als het gaat om klimaat, racisme, armoede en vrede. 
 

De spreker gaf ook nog wijze woorden mee van Rufus Jones: “Ik vestig mijn hoop 
op rustige processen en kleine kringen waarin vitale en transformerende 
gebeurtenissen plaatsvinden”.   
Veranderingen gebeuren niet door grote groepen of drukte, maar door kleine, stille 
dingen tussen mensen. Echte verandering begint in het dagelijks leven, bij jezelf 
en de mensen om je heen. 
 

Waar zie je de Geest? De Heilige Geest komt in stilte. Het begint bij jezelf. En dan 
in de kring van mensen om je heen. Vervolgens kan het groter worden zoals een 
kring op het water zich kan uitbreiden. 
 

Dat was ook de boodschap van de preek die ik de volgende dag hoorde in de 
Anglicaanse kerk. In die kerk is veel ruimte voor muziek. Het lied ‘Schijn, Jezus, 
Schijn’ is daar ontstaan. Maar deze zondag stond de stilte centraal van 
1 Koningen 19: Elia op de berg Horeb. God is niet aanwezig in de storm, niet in de 
aardbeving, niet in het vuur: maar in de ‘stem van de zachte stilte’.  
Soms moet je alles loslaten om Hem te horen.  
 
Waar zie je de Geest van God? 
 

Niet als een storm, als een vloed,  
niet als een bijl aan de wortel  
komen de woorden van God,  
niet als een schot in het hart.  
 

Maar als een glimp van de zon,  
een groene twijg in de winter,  
dorstig en hard deze grond  
– zo is het koninkrijk Gods. 
 

    Lied 321 
 

Kom! Kijk! Laten we ons verwonderen!  
En dan op weg gaan, aangevuurd door  
Zijn Geest om via kleine stappen samen de 
wereld te veranderen met steeds groter worden cirkels van hoop! 
 
Tot ziens!  
Ds. Saskia Ketelaar  
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Samen zijn we kerk! 
 

Soms komt het voor dat een gemeentelid hulp nodig heeft bij kleine klusjes. Denk 
aan het ophangen van een lamp of plank, het gras maaien, een vastlopende 
computer, een keer een boodschap wanneer iemand ziek is. Het gaat om 
incidentele hulp, niet iets wat wekelijks terugkomt, daarvoor zijn andere kanalen. 
Denk daarbij aan aan-z of Hoplr. 
 

Voor deze hulpvragen zijn we een hulpgroep gestart. 
Er is één coördinator waar mensen hun hulpvraag kunnen 
melden. Vervolgens wordt de hulpvraag beoordeeld (eventueel 
samen met een diaken): is het incidenteel of is er iets anders 
nodig? De hulpvraag wordt dan in een appgroep geplaats en 
degene die tijd en kennis heeft zal de hulpvraag op zich nemen. 
 

We richten ons voorlopig op leden binnen onze gemeente. 
Mocht dit project goed lopen en de hulpgroep is groot genoeg dan kunnen er ook 
hulpvragen van buiten onze kerkelijke gemeente gesteld worden. 
 

Dus: heeft u hulp nodig? Bel, app of mail naar  
Tamar Hoebé 06-16 82 61 21/ thoebe@hotmail.com 

 
 

Kerkelijke Vrijwilligers Dienst 
 

De Kerkelijke Vrijwilligers Dienst bestaat uit een basisteam, te weten Dagmar Elve, 
Karina van Leenen, Mieke Verplanken en Elly Tollenaar.  
 

Dit team wordt geholpen door een groot aantal vrijwilligers dat op verschillende 
terreinen actief is. 
 

Na de dienst is het koffiedrinken in de ontmoetingsruimte of in de tuin.  
Wilt u meehelpen? Graag!  U kunt hiervoor contact opnemen met Mieke Verplanken, 

tel. 0115-452039 of e-mail miekemeesen380@gmail.com. 
 

De bloemen uit de eredienst worden namens de gemeente bij een gemeentelid 
gebracht en ook de ophaaldienst wordt door de KVD verzorgd. Mensen die slecht 
ter been zijn, kunnen worden opgehaald voor de kerkdienst. 
Een Paasattentie wordt bezorgd, in samenwerking met de 
diaconie, bij gemeenteleden vanaf 80 jaar en ouder. 
Verjaardagskaarten voor gemeenteleden van 80 jaar en 
ouder worden via ouderlingen en contactpersonen bezorgd.  
Bij huwelijksjubilea vanaf 50 jaar (en dan 55, 60 enz.) 
ontvangt het bruidspaar een bloemstuk. 
 
Contactgegevens: Elly Tollenaar, tel. 06-28637353, e-mail ftollena@kpnmail.nl 

mailto:thoebe@hotmail.com
mailto:miekemeesen380@gmail.com
mailto:ftollena@kpnmail.nl
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Werkgroep Communicatie  

 

Het kerkblad dat u nu leest, de 
zondagsbrief die iedere week verschijnt, 
de website die up-to-date wordt 
gehouden, de berichten op Facebook, en 
- als u niet zelf naar de kerk kunt komen - 
de mogelijkheid om de kerkdienst (later) 
mee te beleven via Kerkdienst Gemist: dit 
zijn allemaal vormen van communicatie 
waar de werkgroep Communicatie zich 
mee bezighoudt. 
 
De werkgroep heeft als doel de verbinding binnen de gemeente te versterken en 
ervoor te zorgen dat informatie duidelijk, actueel en toegankelijk wordt gedeeld. 
We geloven dat goede communicatie bijdraagt aan saamhorigheid: het helpt ons 
elkaar te vinden, mee te leven en samen kerk te zijn. Samen maken we de 
gemeente zichtbaar, binnen én buiten de muren van de kerk. 
 
De computer en internet worden steeds vaker gebruikt.  
Vindt u dat lastig? U kunt op verschillende manieren hulp krijgen! 
 

• Er is bijvoorbeeld een gratis DigiHulplijn van de overheid. Bel van maandag 
t/m vrijdag tussen 08.00 en 22.00 uur, of op zaterdag tussen 09.00 en 18.00 
uur naar 0800 – 1508. Ervaren medewerkers helpen u graag met al uw 
digitale vragen. 

• Ook de bibliotheek kan u verder helpen! U kunt daar oefenen, of thuis via 
internet. De hulp is gratis en u hoeft geen lid te zijn. 
De Bibliotheek Terneuzen is bereikbaar via tel. 085 – 086 8110. 

 
Heeft u vragen of juist ideeën over communicatie? Spreek één van ons gerust aan 
na de dienst. 
 
Ds. Saskia Ketelaar, ds. Janos Schellevis, Cor-Elli de Bruijn, Cisca Buijze, Arno 
Dieleman, Dagmar Elve, Marinka Mahu en Elly Tollenaar 
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Ds. Saskia Ketelaar in gesprek met onze nieuwe predikant, 
ds. Janos Schellevis, 

 
Wat betekent het voor jou dat je op de kansel 
mag staan in Zeeuws-Vlaanderen waar je een 
deeltje van je jeugd hebt doorgebracht?   
Het is hier vooral herkenning van het gemoedelijke- 
en thuisgevoel wat ik had toen ik in Zaamslag 
woonde en in Terneuzen naar school ging. Hoewel 
ik toen pas halverwege het jaar in 5 Atheneum 
binnenkwam, voelde ik me al gauw vertrouwd en 
werd één van hen en kreeg ook vrienden. Ik voelde 
geen afstand en dat gevoel ervaar ik ook nu de 
eerste tijd in Hoek.  
Verder voelt het als thuiskomen, omdat ik weer in 
het fijne Zeeuws-Vlaanderen ben! Ik hoor erbij en ik 
voel me geaccepteerd al is het nog wel een puzzel 

om uit te vinden hoe het hier loopt en hoe ik het beste mee kan lopen. 
Tegelijkertijd vind ik het hartverwarmend om te zien wat hier allemaal gebeurt en 
hoeveel mensen er de schouders onder zetten om voor elkaar, maar zeker ook 
voor anderen in de dorpen en in de wereld wat te betekenen en waar mogelijk ook 
voor hen te helpen zorgen.  
 
Je hebt uiteraard een hele ontwikkeling meegemaakt in je theologisch 
denken. Met welke gevoelens kijk je terug naar je eigen religieuze 
opvoeding?   
Thuis heb ik geleerd oecumenisch te denken, wat voor een ander over te hebben, 
gastvrij te zijn en gewóón te doen en geen ingewikkelde taal te gebruiken. Ik denk 
dat dit altijd de basis is gebleven voor wie ik nu ben en daar heb ik zelf het creatief 
theologisch bezig zijn en het eens over een andere boeg gooien aan toegevoegd. 
Daarom af en toe een lied geschreven, geloofsverkeersborden bedacht en nieuwe 
combinaties gemaakt als de ‘restaurantopstelling’ in een dienst en het noemen van 
een Teken van Hoop. Of het koppelen van een popliedje aan een Bijbeltekst wat ik 
doe als ik een overdenking voor ‘Heilige Herrie’ schrijf. Toen ik de song van Danny 
Vera ‘For someone I still don’t know’ (geschreven toen hij met zijn vrouw in 
verwachting was) naast de tekst uit Lucas 2 over de geboorte van Jezus legde.  
En ik toen bedacht dat Maria en Jozef zich natuurlijk ook afgevraagd zullen 
hebben hoe hun kind eruit zal zien, op wie hij zal lijken en wat voor karakter die zal 
hebben. Allemaal heel anders dan ons theologische perspectief.  
  
Na de val van de muur woonde je in Polen en was je actief in de import- en 
exporthandel. Uiteindelijk heb je besloten om toch de draad van de theologie 
weer op te nemen. Wat heeft jou toen bewogen?   
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De onzekerheid van de handel was ik zat en ik vond het onethisch om in de textiel 
te werken met mensen die dagen van 12 uur maakten. Toen wilde ik terug naar de 
theologie en koos ervoor om mijn verdere opleiding in het ziekenhuispastoraat te 
volgen zodat ik eigenlijk direct aan het eigenlijke pastorale werk kon beginnen. En 
dat ook nog tijdens een jaar in de USA. Dat voelde zo goed en vertrouwd dat ik 
daarin verder wilde gaan en me ook daartoe geroepen voelde. Het is met het 
maken van preken en het voorgaan in diensten en het leiden van groepen en het 
schrijven van artikelen de kern van ons werk, waarin ook nog veel eigen vrijheid is. 
En dat bij elkaar sprak me aan.  
  
Wat betekent het jaarthema ‘Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods 
Geest’ voor jou persoonlijk?  
Dat God me versteld kan laten staan met het ontdekken van mijn eigen talenten 
en door bijzondere ontmoetingen in mijn leven. ‘Ze bakken niet alleen overal 
brood’, zoals mijn vader zei, om aan te duiden dat er overal te leven valt, maar 
overal kun je ook prima mensen tegen komen. Ik heb twee van mijn dromen 
kunnen beleven in het gastvrije en cultureel verrassende Polen waar ik opeens 
Bibliodrama ging geven. En in het heel diverse Amerika waar ik in het ziekenhuis 
hele bijzondere ervaringen heb meegemaakt en kanten van mezelf heb ontdekt, 
waarvan ik niet wist dat ik ze in me had. Opeens schreef ik een Engelse rap-psalm 
over een tiener jongen die zich met Russische roulette door het hoofd schoot en 
klinisch dood was, terwijl ik met zijn ouders de nacht doorbracht.  
  
Wat helpt jou zelf om ‘open ogen’ te houden voor het werk van Gods Geest 
in het alledaagse leven?  
Goed observeren en daarbij open staan voor wat je overkomt en ook daarna iets 
doen met wat je meemaakt: een plotselinge ingeving onder de douche; of op straat 
als ik iets onverwachts zie; iemand die iets zegt in een (pastoraal) gesprek waar ik 
over na blijf denken; een beeld uit een film; een detail van een schilderij; een titel 
van een popsong; iets bijzonders in de natuur, een blik van iemand onderweg, een 
opmerking van een kind; het gedrag van een dier en noem maar op.  
 
Het is moeilijk om het werk van de Geest te herkennen maar wat vind je 
verrassend aan onze nieuwe fusiegemeente ‘Onder de Wieken’?  
En waar zie je misschien een glimp van de Geest van God?  
Het meest verrassende vind ik, dat jullie het met elkaar zo goed gevonden hebben 
en als die vier wieken van de molen nu samen de kerk rustig en op de wind -van 
de geest- laten draaien. Het komt op mij over als een groep mensen die elkaar 
kennen en al lang samenwerken. Terwijl niet alleen het gebouw relatief nieuw is, 
maar de gemeente zoals die nu is, nog veel korter bij elkaar is! Het straalt ook 
‘blijheid met en trots zijn op’ uit, bij wat er nu letterlijk en figuurlijk staat.  
Ik zie de Geest in de harmonie, de verschillende talenten, de mooie initiatieven en 
de warme manier van met elkaar omgaan. En het oog hebben voor alle dorpen 
dicht langs de westkant van het kanaal.    
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Kringwerk 
 

Ik zou wel eens willen weten 

 
Vorig jaar is er een groep jongeren en ouderen op ontdekkingstocht gegaan in de 
Bijbel. Samen de Bijbel lezen, want de Bijbel is geen eenvoudig boek. 
Het is ook niet één boek, maar een verzameling van boeken. Verhalen die pas 
veel later op schrift zijn gezet. Verhalen die echt gaan leven als je erover in 
gesprek gaat, maar de taal is soms moeilijk en de tijden van toen zijn zeker niet de 
tijden van vandaag. En ook ‘Westerse ogen’ kijken anders. 
 
De groep komt regelmatig op vrijdag 
samen in de kerk, aanvang 19.30 uur.  
De datum wordt steeds in onderling 
overleg afgesproken. 
Zin om mee te doen? Vertel het aan 
ds. Saskia en je krijgt alle informatie. 

 
 

Lijf en Ziel 
 
Vanuit de Ring worden er dit seizoen enkele avonden georganiseerd rondom  
‘Lijf en ziel’. Onze gezondheid vraagt veel aandacht. Met sport en diëten proberen 
we ons lijf fit en goed te houden. Toch komen ziektes en beperkingen nogal eens 
dichtbij.  
In de Bijbel is ziekte en genezing een belangrijk thema, wanneer de mensen Jezus 
opzoeken. Wat willen die genezingsverhalen ons vertellen? Hoe belangrijk is ons 
lichaam in de omgang met Christus? Wat wil het zeggen dat we ook een ziel 
hebben, waarin Christus wil wonen?  
Vier dominees belichten verschillende onderwerpen over wat het is om met lijf en 
ziel te geloven. 
 

Programma 2026 
Donderdag 22 januari  Pelgrimeren – ds. Wil Kajouw 
     19.30 uur, PKN Axel, Koestraat 2 Axel 
Woensdag 25 februari  Ziekenzalving – ds. Wil Kaljouw en ds. Jan Verlinde 
     19.30 uur, De Rank – Zaagstraat 2, Zaamslag 
Dinsdag 10 maart  Passie spelen –  

ds. Janos Schellevis en ds. Jan Verlinde  
 19.30 uur, PKN Axel, Koestraat 2, Axel 

Dinsdag 21 april   Viering ‘Om heil en genezing te vinden’  
     Maaltijd van de Heer en ruimte voor ziekenzalving 
     Ds. Saskia Ketelaar, ds. Jan Verlinde, ds. Wil Kaljouw 
     19.30 uur, Pg Onder de Wieken, Langestraat 6 Hoek 
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Pastoraat 
 

Pastoraat-wijkindeling. 
De predikanten, ds. Saskia Ketelaar en ds. Janos Schellevis en de ouderlingen 
vormen samen met een voormalig diaken en voormalig ouderling de werkgroep 
pastoraat. Door de tijd heen probeert de werkgroep zo goed mogelijk op de hoogte 
te zijn van zaken die spelen in de gemeente en bij gezinnen of personen. In 
onderling overleg wordt telkens besproken op welke wijze en door wie het beste 
vanuit de werkgroep contact gelegd of onderhouden kan worden.  
De verdeling van straten en adressen over contactpersonen (en leden werkgroep) 
en kerncontacten houden we graag in stand. 
Wanneer u iets wilt doorgeven of overleggen, of een afspraak wil maken voor een 
bezoekje door één van de leden van de werkgroep, neemt u dan s.v.p. contact op! 
De ervaring leert dat het nog geregeld voorkomt dat gedacht wordt “dat ze het wel 
zullen weten”. Dit is echter lang niet altijd het geval.  
Daarom: laat het even weten, dat wordt zeer op prijs gesteld. 
 

De werkgroep pastoraat bestaat uit de volgende personen: 

 
Ds. Saskia Ketelaar   0032-48 72 86 884 e-mail: saskia.ketelaar@scarlet.be 

 
Ds. Janos Schellevis   06-45 62 06 24  e-mail: janosschellevis@yahoo.com 

 
Addie de Bree (ouderling)  06-40 19 66 73  e-mail: adebree@zeelandnet.nl 

Burg. H. Wolferthof, Rozenlaan, Terneuzen 
 

Ada Dieleman (ouderling)  06-10 62 98 99  e-mail: adadieleman@zeelandnet.nl 
Kreeksingel, Julianastraat, Tramstraat, Binnendijk (gedeeltelijk), Omloop, Windlustlaan, 
Lovenpolderstraat, Lovenweg, Noorddijk, Biervliet, Oostburg, Koewacht en Sluiskil 

 
Franny van Driel    0115-44 16 52  e-mail: gerardvandriel@hetnet.nl 

Irenestraat, Bernhardstraat, Beatrixstraat, Marijkestraat, Begoniastraat, Crocusstraat, 
Hendrikstraat, Wilhelminastraat, Tulpstraat, Gerberalaan 

 
Corry Siersema (ouderling)   06-36 34 04 05 e-mail: casiersema@outlook.com 

Irisstraat, Gladiolenlaan, Ds. Raamshof 

 
Elly Tollenaar     06-28 63 73 53  e-mail: ftollena@kpnmail.nl 

Azaleastraat, Fresiaplein, Clivialaan, Narcissenlaan, Korenbloemstraat, Langeweg, 
Seydlitzweg, Sluispolderdijk, Oude Bontepolderstraat 

    
Riet van Hoorn/    06-12 04 16 95  e-mail: vanhoornRiet@gmail.com 

Jeannette Ringlever   06-51 20 00 38  e-mail: Jeannette59@live.nl 

Irisstraat “Lovendieke”, Jasmijnlaan, Oud Vlissingen, Noordstraat, Seringenlaan,  
Lijsterbesstraat, Molendijk 

mailto:adebree@zeelandnet.nl
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Rineke Dieleman    0115-44 16 30  e-mail: leendiele@zeelandnet.nl 

Irisstraat 65, Keizerstraat, St Hubrechtstraat, Dr Leenhoutsstraat, Molendreef 

 
Gilda van Diejen   06-42 93 52 06  e-mail: gldvandiejen@gmail.com 

Verzorgingshuis Vremdieke, Willemstraat, Sint Hubrechtstraat, Nieuwstraat,  
Langestraat (gedeeltelijk)  

 
Willy Dekker    0115-44 18 80  e-mail: fwdekker@zeelandnet.nl 

Mauritsfort, Zandplaatweg (gedeeltelijk), Langestraat (gedeeltelijk) 

 
Anneke van der Sluis  0115-40 24 84  e-mail: kean.vdsluis@gmail.com 

Hasjesstraat, Zandplaatweg (gedeeltelijk), Kreekweg, Gruttolaan, Lozeschorweg, 
Middenweg, Koudepolderstraat 

  
Finie Herrebout    0115-44 28 60  e-mail: defien74@gmail.com 

Binnendijk (gedeeltelijk), Altenastraat, Knol, Wulpenbek, Philippine. 

 
Kerncontacten: 
 

Philippine   Dick van Nes    0115-49 13 66 
 

Sas van Gent  Hans Dekker    06-27 56 33 19 
 

Sluiskil   Fia Neijt     06-15 19 58 24 
 

Overige plaatsen Mieke Verplanken   0115-45 20 39 

 
 
 
 

 

Thuis in Vremdieke 
 

Onze predikant ds. Saskia Ketelaar is regelmatig te vinden in 
Verzorgingshuis Vremdieke in Hoek.  
Elke eerste dinsdag van de maand wordt er een maandopening 
verzorgd. Om 14.30 uur is er koffie/thee en  
iets voor 15.00 uur zijn we allemaal in de zaal en begint de 
Maandopening.  
 

Wilt u eens komen kijken of eventueel meehelpen met het 
ophalen van de bewoners? Welkom!  
 
 

Iedereen is van harte welkom om te komen zingen, luisteren en bidden. 
  

mailto:leendiele@zeelandnet.nl
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Werkgroep Liturgie & Eredienst 
 

De eredienst en de invulling van de liturgie is altijd 
in beweging. In de loop van de jaren is er een 
leidraad gemaakt voor de orde van dienst.  
Deze wordt meegestuurd naar de gastpredikant, 
zodat zij of hij weet wat hoe de liturgie er bij ons 
uitziet. Het is zeker geen keurslijf, er is daarin veel 
mogelijk. 
 
 

In oktober hebben we afscheid genomen van één van onze vaste organisten,  
Akko de Feijter. Hij wordt gemist, niet alleen tijdens de erediensten, maar zeker 
ook zal zijn bijdrage aan de samenzangavonden gemist worden.  
Alleen Connie van Hermon is nu nog als vaste organist aan onze gemeente 
verbonden. Connie speelt ook tijdens diensten in andere kerken. Naast Connie zijn 
er verschillende organisten die regelmatig bij ons spelen, maar het is niet meer 
vanzelfsprekend dat een organist de diensten begeleid.  
We zijn heel blij dat we doormiddel van de videowall samen met verschillende 
koren toch met begeleiding kunnen zingen. Er wordt vooral gebruikgemaakt 
opnames van NederlandZingt en Petrus in het Land. 
De komende tijd zal dit onderwerp op de agenda van 
de werkgroep staan: het gebruik van de beamer.  
De belangrijkste vraag daarbij is  
‘Wat is ondersteunend voor de dienst en wat niet?’ 
 
Binnen de werkgroep zijn er een paar wijzigingen.  
Marleen Dieleman is het afgelopen jaar gestopt en we hebben 
ds. Janos Schellevis welkom geheten.  
 
 

Ds. Saskia Ketelaar, ds. Janos Schellevis, Cor-Elli de Bruijn, Bart Kindt,  

Marinka Mahu, Daniëlle Rijksen, Henk Siersema en Mieke Verplanken 
 

Preekvoorzienster: Ada Dieleman 
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Kerkdiensten 
Tijdens de dienst is de collecte bestemd voor een diaconaal doel,  

aan de uitgang zijn de gaven wekelijks bestemd voor het plaatselijke kerkenwerk. 
 

Aanvang diensten: 10.00 uur, tenzij anders vermeld.  
De meest actuele gegevens vindt u op onze website www.pknhoek.nl 

 

  4 januari 10.30 uur ds. Saskia Ketelaar 
    Nieuwjaarsbegroeting, koffiedrinken voor en na de dienst 

11 januari   mevr. Jessica v.d. Wilt-Koeman, Krimpen a/d IJssel 
18 januari   ds. Saskia Ketelaar  
25 januari   ds. Janos Schellevis 
 

  1 februari   ds. Saskia Ketelaar – Zondag werelddiaconaat 
  8 februari   ds. Huub Smeets, Spui     
15 februari   ds. Saskia Ketelaar – Dienst van Schrift en Tafel 
22 februari   ds. Janos Schellevis 

Eerste Zondag Veertigdagentijd 
 

  1 maart   ds. Saskia Ketelaar 
Tweede Zondag Veertigdagentijd 

  8 maart   ds. Cor de Beun, Brugge 
Derde Zondag Veertigdagentijd/Biddag 

15 maart   ds. Saskia Ketelaar 
    Vierde Zondag Veertigdagentijd 
22 maart   ds. Janos Schellevis 
    Vijfde Zondag Veertigdagentijd 
29 maart   ds. Pascal Lauwaert, Brugge 
    Palmpasen 
 

  2 april 19.30 uur  Witte Donderdag – ds. Saskia Ketelaar 
    Dienst van Schrift en Tafel 
  3 april 19.30 uur  Goede Vrijdag – mevr. Johanne Boot 
  4 april 19.30 uur  Stille Zaterdag – werkgroep Liturgie & Eredienst  

m.m.v. ds. Janos Schellevis 

  5 april    Pasen- ds. Saskia Ketelaar 
12 april   ds. Jan de Visser, Berkenwoude 
19 april   ds. Huub Smeets, Spui 
26 april    ds. Janos Schellevis 
 

  3 mei   dhr. Robert Goemaere, Brugge 
10 mei   ds. Saskia Ketelaar 
17 mei   mevr. Marian Knetemann, Antwerpen 
24 mei   Pinksteren – ds. Janos Schellevis 
31 mei   mevr. Helen Bow, Wetteren 
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  7 juni   ds. Saskia Ketelaar – Dienst van Schrift en Tafel 
14 juni   ds. Co Janssen, Borculo 
21 juni   ds. Janos Schellevis 
28 juni   ds. Pieter Overduin, Hulst 
 

  5 juli   ds. Saskia Ketelaar 
12 juli   ds. Cor de Beun, Brugge 
19 juli   ds. Saskia Ketelaar 
26 juli   mevr. Truus Rijke, Terneuzen 
 

  2 augustus  ds. Janos Schellevis 
  9 augustus  dhr. André Verschoor, Terneuzen 
16 augustus  ds. Huub Smeets, Spui 
23 augustus  dhr. Peter Morée, Wemeldinge  
30 augustus  ds. Cor de Beun, Brugge  
 

  6 september  ds. Saskia Ketelaar – Scheppingszondag  
13 september  dhr. Janos Schellevis 
20 september  ds. Saskia Ketelaar – Startzondag  
27 september  mevr. Helen Bow, Wetteren 
 

  4 oktober   ds. Saskia Ketelaar – Verbonden met het Joodse geloof 
11 oktober   ds. Pieter Overduin, Hulst 
18 oktober   ds. Saskia Ketelaar 
25 oktober   ds. Janos Schellevis – Dienst van Schrift en Tafel 
 

  1 november  ds. Saskia Ketelaar 
  8 november  mevr. Marian Knetemann, Antwerpen – Dankdag  

Dag van de Mantelzorg 

15 november  ds. Janos Schellevis – ZWO zondag 
22 november ds. Saskia Ketelaar en ds. Janos Schellevis 

Gedachteniszondag 
29 november ds. Arie van der Maas, Wemeldinge 
 Eerste zondag van Advent 
 

6 december ds. Saskia Ketelaar 
 Tweede zondag van Advent 
13 december dhr. André Verschoor 
 Derde zondag van Advent 
20 december mevr. Johanne Boot 
 Vierde zondag van Advent 
24 december 22.00 uur Kersnachtviering – ds. Janos Schellevis  
25 december Kerstmorgen – ds. Saskia Ketelaar 
27 december ds. Huub Smeets, Spui  
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In gesprek met voorganger en vriend van de gemeente 

Johanne Boot. 
 

We zien Johanne regelmatig in de kerk. Ze deed bij ons openbare belijdenis en 
nam, toen ds. Wim Jansen plotseling niet meer kon voorgaan, op korte termijn de 
dienst van hem over. Ook ging ze voor tijdens de startdienst van het nieuwe 
seizoen. Reden genoeg om haar beter te leren kennen. 
 

Wie is Johanne? 
Johanne woont tegenwoordig in Hoek, samen met haar drie konijnen. Ze is 
moeder van een dochter die in Utrecht woont en studeert. Zelf werd ze in 1969 
geboren in Alphen aan den Rijn. Later woonde en werkte ze als fotograaf en 
kunstdocent in Utrecht. In haar jeugd en vroege volwassenheid had zij niets  
met de kerk. “De eerste veertig jaar van mijn leven ben ik nooit in een kerk 
geweest.”  
 

De eerste stap richting geloof 
Soms brengt een toevallige ontmoeting een wending in je leven. Voor Johanne 
gebeurde dat tijdens het zingen in een koor. “Ik stond naast een alt die vertelde 
dat ze bijna klaar was met haar studie theologie. Ze vroeg me of ik eens mee wilde 
naar een kerkdienst.” Wat Johanne daar meemaakte, maakte diepe indruk. “Ik 
werd getroffen door de sfeer, door het Kyriegebed en vooral door het Onze Vader. 
Er gebeurde iets van binnen dat ik niet kon uitleggen. Ik dacht: ‘Wat is het toch dat 
mij zo raakt?’” 
 

Een groeiend verlangen 
Die ervaring liet haar niet meer los. Zeker niet toen haar vader ziek werd en zijn 
laatste levensfase inging. “We hadden gesprekken over wat echt belangrijk is in 
het leven. Toen voelde ik: ‘Ik wil er ook op zo’n manier voor anderen kunnen zijn. 
Wat zou het mooi zijn om geestelijk verzorger te worden.’”  
Als fotograaf en kunstenaar was Johanne gewend om indrukken vast te leggen in 
beelden. “Eigenlijk lijkt dat een beetje op pastoraat,” vertelt ze. “Je kijkt goed naar 
mensen, probeert te begrijpen wat er speelt, en geeft er woorden aan. Nu niet met 
een camera of klei, maar met aandacht en aanwezigheid.”  
Van huis uit heeft ze meegekregen dat ‘je kunt bereiken wat je wilt, als je maar je 
best doet’. En zo begon Johanne in 2014 aan haar HBO-studie Theologie, met 
stages in de zorg. 
 

Van stad naar dorp  
De vacature van voorganger bij de Doopsgezinde Gemeente in Aardenburg kwam 
op haar pad, en dat sprak haar meteen aan. Niet meer in een drukke stad wonen 
trok haar ook aan en Zeeland voelde bovendien vertrouwd. “Mijn moeders familie 
komt uit Zeeland.” Wat Johanne ook aansprak, was dat Doopsgezinden 
onafhankelijk zijn en allen gelijk. Ieder kan vanuit zijn of haar geloof bijdragen aan 
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de dienst. Dat past goed bij Johanne. In 2021 begon ze als voorganger verbonden 
aan Vertoeving Het Lam in Aardenburg. 
 

Een nieuwe richting 
De Doopsgezinde Gemeente in Zeeuws-Vlaanderen is klein. De leden komen uit 
de hele regio en er is veel contact met de gemeenten rond Aardenburg die horen 
bij de Protestantse Kerk in Nederland.  
Helaas kreeg Johanne te maken 
met een burn-out. Ze vond steun in 
gesprekken en wandelingen met  
ds. Saskia. In de tijd die volgde 
besloot ze om een nieuwe plek te 
zoeken om te wonen. Zo kwam ze 
terecht in Hoek. “Als ik in 
Terneuzen de schepen voorbij zie 
varen, denk ik aan vroeger dat geeft 
me een gevoel van rust.” 
 
Twijfel en keuze 
Toen haar gezondheid wat verbeterde, kwam de vraag op of ze zou terugkeren 
naar Aardenburg als voorganger. 
“Ik heb daar over nagedacht,” zegt ze. “Maar ik merkte dat het takenpakket toch te 
belastend voor mij is.” Toch voelt ze zich nog steeds verbonden met Aardenburg. 
Haar partner Erna woont er en ze gaat er regelmatig voor tijdens de diensten, 
soms ook in Biervliet. Dat is ook de reden dat ze niet altijd in Hoek in de kerk is. 
 

Openbare Belijdenis 
Hoewel Johanne theologie heeft gestudeerd en als voorganger heeft gewerkt, had 
ze zelf nog nooit openbare belijdenis van het geloof gedaan. “Dat wilde ik graag 
hier in Hoek doen,” vertelt ze. ”Het was wel even wennen aan de grootte van de 
gemeente. Zo’n grote kerkenraad en zoveel mensen in de kerk dat kende ik niet. 
Maar ik voelde me welkom. Vooral tijdens de startdienst, toen ik iets met fotografie 
mocht doen en zoveel mensen enthousiast meededen. Dat deed me echt goed.” 
 

Wat haar drijft 
Wat vindt Johanne belangrijk in haar werk als voorganger of pastor?  
“Dat wat er gezegd wordt in een dienst ook echt voelbaar is en dat het raakt aan 
het leven van nu. Dat de gemeente actief of passief meedoet; geloof beleef je 
samen. Het pastoraat zie ik als een zachte spiegel. Je bent aanwezig, luistert  
en houdt iemand liefdevol een spiegel voor.” 
 

Tot slot 
Wij hopen Johanne nog vaak te ontmoeten als voorganger, als pastor, maar  
vooral als gemeentelid in onze kerk in Hoek.  
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Kliederkerkdiensten  

 

Een dienst, anders dan anders. Tijdens een kliederkerkdienst is er tijdens  
de preek de mogelijkheid om iets anders te doen dan 
alleen te luisteren. Kinderen en volwassenen worden 
uitgenodigd om in een andere ruimte te knutselen of mee 
te werken aan een schrijfopdracht.   
Afgelopen jaar is er een aantal keer een dienst op deze 
manier gevierd en dat was inspirerend! 
Ook het komende jaar zal er een Kliederkerkdienst 
georganiseerd worden. 

 
 
 
 

Altijd en overal verbonden, via Kerkdienstgemist 
Als u niet in de gelegenheid bent om de kerkdienst in de kerk bij te wonen, of als u 
een dienst op een later moment wilt meebeleven, dan biedt Kerkdienstgemist 
uitkomst. 
Via de website kerkdienstgemist.nl (zoek op Zeeland - Hoek – Onder de Wieken) kunt u 
altijd en overal de dienst live volgen of later terugkijken. 
 

Gemiddeld kijken er iedere zondag zo'n 20 à 25 mensen live mee via deze 
website. En achteraf wordt de dienst nog vaker bekeken. Ook speciale 
bijeenkomsten, zoals zangavonden en concerten, worden live en achteraf goed 
gevold. Voor begrafenissen biedt Kerkdienstgemist eveneens een waardevolle 
uitkomst: deze uitzendingen worden altijd veel bekeken. 
 

Lijkt het u ook handig, maar heeft u hulp nodig bij het installeren of gebruiken van 
Kerkdienstgemist? Geef dit door aan ‘Samen zijn we kerk’. Bel, app of mail naar  
Tamar Hoebé 06-16 82 61 21/ thoebe@hotmail.com 

 We helpen u graag verder. 
 
 

Open kerk en Middaggebed  
 

Op dinsdag is de kerk geopend vanaf 13.00 uur. 
In samenwerking met de Nederlandse Gereformeerde kerk vindt om 
13.15 uur het Middaggebed plaats in de Dagkapel. 
De kerk en ontmoetingsruimte blijft daarna tot 15.00 uur open. 
Er is koffie en thee en tijd voor een gesprek. 
 

 

Hieraan werken mee: ds. Saskia Ketelaar, ds. Janos Schellevis, 
Tamar Hoebé, Henk Siersema en Ep van der Es (Nederlandse 

Gereformeerde kerk) 

mailto:thoebe@hotmail.com
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Diaconie 
 

De diaconie is er voor de dienst van barmhartigheid en 
gerechtigheid in de wereld. Daarmee neemt ze 
verantwoordelijkheid voor de samenleving. 
 

De diakenen ondersteunen de gemeente in haar diaconale roeping in de wereld. 
De diaconie streeft ernaar dat mensen minder snel uit de boot vallen en streeft zo 
naar goede voorzieningen voor iedereen. Zo steunt de diaconie tal van mensen, in 
Nederland en wereldwijd, die in moeilijke omstandigheden leven. Wereldwijd werkt 
de kerk aan hulpverlening en een rechtvaardige en duurzame samenleving.  
 

Voor iedere diaken geldt dat hij/zij een onmisbare rol 
heeft bij de bediening van het Avondmaal, bij de 
voorbereiding van de voorbeden, en verantwoordelijk is 
voor de collecte.  
 

Plaatselijk richt de diaconie zich met name op armoede. 
Armoede in de breedste zin van het woord, maar de inzet is vooral voor mensen 
dichtbij. Voorbeelden zijn het ‘Geven en nemen kastje’ naast de toren van de kerk 
(actuele info te vinden op FB) en de inzet vanuit onze gemeente voor 
SchuldHulpMaatjes. 
 

Interesse om maatje te worden of heeft u vragen omdat u met 
een lastige financiële situatie te maken heeft?  
Stuur een mailtje naar info@terneuzen.schuldmaatje.nl. 
 

Gedurende het jaar doen we mee aan diverse Diaconale acties zoals de 
schrijfactie aan gedetineerden. Samen met de diaconieën van gemeenten in 
Zeeuws-Vlaanderen die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland, werken 
we mee aan de actie vakantietasjes via Kerk in Actie. Onze diaconie is verder 
betrokken bij verschillende projecten in de regio en ondersteunt de voedselbank. 
 

Tijdens de 40-dagentijd werkt de diaconie vaak samen met de ZWO voor 
verschillende acties. Dit zijn acties die een wat soberder of ingetogener karakter 
hebben, passend bij de vastenperiode. 
 

Bij het maken van het Collecterooster proberen we een balans te vinden tussen 
lokale, Europese en wereldwijde doelen. Er is altijd ruimte voor noodhulp die op 
dat moment nodig is. 
 

Eethoek voor alleenstaanden 
Samen met de Nederlands Gereformeerde kerk wordt er ongeveer zesmaal per 
jaar de eethoek voor alleenstaanden georganiseerd. De opkomst is altijd groot. 
Alle alleenstaanden zijn welkom, u hoeft geen lid van een kerkelijke gemeente te 
zijn. De maaltijd begint om 18.00 uur. Inloop vanaf 17.30 uur. De kosten bedragen 
€ 10,00 per persoon.  

mailto:info@terneuzen.schuldmaatje.nl
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In december 2025 waren er niet minder dan 21 ‘Kerstengelen’ actief. Een 
Kerstengel brengt tijdens de vier weken voorafgaand aan Kerst (adventsperiode) 
elke week een presentje bij mensen die een lichtje  
kunnen gebruiken.  
Wie weet lukt het om ook in 2026  
dit mooie project te organiseren. 
Iedereen, jong en oud, alleen of als gezin, kan een Kerstengel 
zijn. Het gaat om een klein gebaar of attentie. Bijvoorbeeld door een kaartje te 
sturen, een verrassing aan de deur te hangen, wat lekkers te bakken, een 
tekening te maken, een inspirerende tekst door te geven, kortom alles wat een 
engel maar kan bedenken. Een engel kan indien gewenst anoniem blijven, maar 
maakt dan wel bekend dat het van de Kerstengel komt. Een engel mag ook 
contact maken, even een kopje koffiedrinken, een praatje maken… Het gaat om 
het gebaar en zeker niet om de hoeveelheid of dure dingen!  
 
 

ZWO 
 

Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking 
 
De werkgroep wordt steeds kleiner, Ko Dees (voorzitter en penningmeester),  
Frits Zeger (secretaris), Jaap Brouwer, Cor-Elli de Bruijn en diaken Daniëlle 
Rijksen zetten zich in voor het werk van de ZWO. 
Ondersteund door Nic Rijnbende, consulent van Kerk in Actie, wordt er samen 
gewerkt om projecten onder de aandacht te houden. 

De afgelopen jaren hebben we 
ons met bijna heel de classis 
Delta ingezet voor drie projecten 
in Colombia.  
In de loop van 2026 stopt de betrokkenheid bij de 
verschillende projecten en wordt er een ander 
actieland gekozen.  
Welk land dat zal zijn en welke projecten er 
gekozen worden is op dit moment  
nog niet bekend.  
De steun vanuit Kerk in Actie voor Colombia stopt 
niet, maar zal op een andere manier, bijvoorbeeld 
met een andere classis vormgegeven worden. 
 

Via sport, spel en kunst ontdekken kinderen  
hun talenten en kunnen ze even onbezorgd kind zijn. 
 

Ook het komende jaar zal de ZWO regelmatig aandacht vragen voor verschillende 
projecten, dichtbij en veraf. Tijdens de weken voor Pasen, de 40-Dagentijd, staat 
de Wereldmaaltijd weer op het programma en door het jaar heen zal verschillende 
keren een soep-zondag worden georganiseerd.  
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Kerkrentmeesters  
 
In het college van kerkrentmeesters is er eigenlijk nooit niets te doen. 
Laat ik even een schets maken waarmee we de afgelopen maanden druk zijn 
geweest. 
 
Albert heeft het dossier VOG-verklaring voortvarend opgepakt en uitgevoerd. 
Samen met ouderlingen en diakenen moest dit zorgvuldig worden behandeld. Alle 
vrijwilligers hebben een verklaring moeten aanvragen. Gelukkig is de aanvraag 
grotendeels via een ingewikkelde route, bijna automatisch uitgevoerd. Dat heeft 
achter de schermen een hoop gepuzzel opgeleverd. Maar met gepaste trots 
kunnen we melden dat we met zijn allen dit traject succesvol hebben doorlopen. 
Ook de laatste stap is gezet: een ingelijste gedragscode die ophangt in de entree. 
 
Het stookseizoen is weer begonnen. Het huidige systeem werkt niet naar wens 
doordat de gebruikte regeltechniek niet voldoet. Het is het Arno en mijzelf helaas 
niet gelukt de nieuwe regeling van de verwarming al te installeren. We hebben 
wel al de benodigde apparatuur aangeschaft om de regeling te verbeteren. We zijn 
op het punt dat we het huidige systeem doorgronden en weten hoe we de nodige 
aanpassingen moeten uitvoeren.  
Ook de kerk krijgt te maken met het vervallen van de salderingsregeling van onze 
zonnestroom. We zien dit helaas al terug in terug-lever-kosten. De nieuwe regeling 
zal inspelen op deze verandering van wetgeving. We proberen zo veel mogelijk de 
stroom te benutten als de zonnepanelen stroom leveren.  
Voorlopig sturen we de regeling grotendeels handmatig. Het kan dus gebeuren dat 
de temperatuur van dag tot dag wat schommelt. We vragen daarvoor uw begrip. 
 
Een andere verantwoording zijn de financiën.  
De Actie Kerkbalans staat voor de deur. Wim heeft de 
begroting voor komend jaar gemaakt en houdt de 
inkomsten en uitgaven nauwlettend in de gaten. Ook 
worden al de uitgaven voortdurend bekeken en waar 
mogelijk geoptimaliseerd. 
  
Het kerkgebouw wordt zeer intensief gebruikt, ook voor activiteiten buiten onze 
kerkelijk gemeente.  Andere kerkgenootschappen huren de kerk voor uitvaarten, 
twee koren voor hun repetities, de buitenschoolse opvang en de logopediste 
vinden bij ons structureel onderdak als ook incidentele huurders.  
Dit alles is een niet onaanzienlijke inkomstenbron. Dit moet wel allemaal worden 
begeleid en verzorgd. Een hartelijk dank aan iedereen die zich inzet om dit 
mogelijk te maken. 
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Het gebouw en de technische installaties vragen onderhoud. We hebben de 
vloerbedekking in de rouwkamer vervangen. Wat er lag was niet meer toonbaar. 
Optrekkend vocht uit de fundatie van de toren zorgt ervoor dat muurverf loslaat. 
Dat is niet te verhelpen. Daarom komt er een lambrisering voor de onderste 60 
cm.  
De tuin is al bijna winterklaar na een seizoen van doorlopend maaien en snoeien. 
Kiony en Finie willen we hartelijk danken voor hun niet aflatende inzet om de tuin 
en kerkplein toonbaar te houden.  
 
We worstelen nog steeds met waterschade in de hoeken van het kerkgebouw. De 
aannemer kan de oorzaak niet vinden en dat baart ons zorgen en eist onze 
aandacht. 
Hoewel het gebouw nog relatief nieuw is hebben we de taak opgepakt om een 
meerjarig onderhoudsplan uit te werken, zodat we een houvast hebben voor wat 
er moet gebeuren en wat de financiële reservering moet zijn om het gebouw in 
goede staat te houden. 
 
Dus al met al nooit een saai moment, zoals ze dat in Engeland zeggen. 
Ik hoop u hiermee weer te hebben bijgepraat. 
 
Met vriendelijke groet, namens het college van kerkrentmeesters, 
Kees Biesheuvel 
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Werkgroep Duurzaamheid 
 

Zorgdragen voor de schepping door na te denken over de impact van de keuzes 
die wij maken dichtbij en ver weg.  

- Vanuit de werkgroep duurzaamheid proberen we gemeenteleden na te laten 
denken door iedere maand een duurzame tip op de zondagsbrief te zetten 
(reageer daar gerust op!) 

 

We vinden het belangrijk om ook het dorp te 
betrekken bij duurzame activiteiten. Zo zijn 
we in september 2023 gestart met het 
initiatief "Ook Hoek houdt van Schoon",  
 

Iedere 4e woensdag van de maand wordt er van 13.00 uur tot 14.30 uur 
gezamenlijk afval opgeruimd. Daarna is er nog gelegenheid om samen wat te 
drinken en na te praten.  
De data voor 2026 zijn: 28-1, 25-2, 25-3, 22-4, 27-5, 24-6, 22-7, 26-8, 23-9,  
28-10, 25-11, 23-12. Ook met slecht weer gaan we gewoon door! 
 
We zijn tevens uitgiftepunt voor de zwerfaval opruimmaterialen. Mensen kunnen 
een mailtje sturen of bellen naar Tamar Hoebé om de materialen te lenen 
(thoebe@hotmail.com / 06-16 82 61 21).     
 
Tijdens de diensten: 

- Een belangrijke goede gewoonte is het inmiddels om begin september de 
schepping centraal te zetten op Scheppingszondag. Een dienst in het teken 
van Gods schepping en alles daar rondom. 

- Een onderdeel van duurzaamheid is ook klimaatrechtvaardigheid. Onze 
manier van leven heeft invloed op de wereld om ons heen. De mensen in het 
mondiale zuiden hebben veel meer last van de klimaatcrisis dan wij, terwijl 
onze ecologische voetafdruk veel groter is. Tijdens Michazondag besteden 
we aandacht aan deze ongelijkheid. 

Gedurende het jaar: 
- Denken we na over kleine dingen: zo zijn we bijvoorbeeld overgestapt op 

wc-papier van The Good Roll, gebruiken we plantaardige waxinelichtjes 
tijdens het middaggebed en hebben we Fairtrade thee. 

- Willen we één grotere activiteit doen, zoals een lezing of workshop: op 26 
mei 2026 komt Theanne Boer een lezing geven over de impact van kleding. 

 
En we horen graag van u: Welke duurzame initiatieven zou u willen dat de kerk 
onderneemt of zich bij aansluit? Wat vindt u belangrijk? Laat u horen, spreek ons 
aan. Want samen zijn we de kerk van de toekomst. 
 
  

mailto:thoebe@hotmail.com
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Adressen ziekenhuizen en zorginstellingen 
 

Als u een kaart wilt sturen naar iemand die in een ziekenhuis of zorginstelling is 
opgenomen, komt dat er vaak niet van omdat u het juiste adres niet weet. 
We helpen u daarbij door hieronder een lijst op te nemen met postadressen van 
ziekenhuizen en zorginstellingen waar onze zieken vaak zijn opgenomen. 
 
Weet u ook nog het kamernummer en/of de afdeling waar de patiënt ligt, dan is 
vermelding daarvan handig, maar niet noodzakelijk. 
 
Wel graag de namen noteren met de juiste voorletters en bij vrouwen zo mogelijk 
de meisjesnaam erbij. Ook is het handig om bij vaak voorkomende namen achter 
de naam tussen haakjes de woonplaats te vermelden. 

 
De adressen zijn: 
ZorgSaam Ziekenhuis locatie De Honte  Wielingenlaan 2  4535 PA Terneuzen 
UZ Gent      Corneel Heymanslaan 10 9000 Gent (B) 
AZ Maria Middelares    Buitenring Sint-Denijs 30 9000 Gent (B) 
AZ Sint-Jan Brugge     Ruddershove 10  8000 Brugge (B) 
Adrz Goes      ‘s Gravenpolderseweg 114  4462 RA Goes 
De Redoute      Canadalaan 58  4551 AL Sas v Gent 
Ter Schorre      Bachlaan 90   4536 GD Terneuzen 
De Blide      Alberdingk Thijmstraat 1 4532 CZ Terneuzen 
Bachten Dieke     Koninginnelaan 2  4532 BP Terneuzen 
Hospice Zeeuws-Vlaanderen   Leeuwenlaan 40  4532 AG Terneuzen 
Vremdieke      Irisstraat 30   4542 EE Hoek 
De Vurssche      Rooseveltlaan 1  4571 HT Axel 
De Molenhof      Molenstraat 14  4543 CM Zaamslag 
’t Verlaet      Bernhardstraat 22  4554 BE Westdorpe 
Emmaus      Handboogstraat 6  4515 CW IJzendijke 
De Blaauwe Hoeve     Truffinoweg 2  4561 NT Hulst 
De Hooge Platen     Westlandstraat 4  4511 XX Breskens 
Stelle       Veerhoeklaan 7  4501 AE Oostburg 

  

 
 

 
 
 
 
  

Ik heb geen grote woorden 
Wel dit klein gebaar 
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Collectebonnen. 
Deze zijn verkrijgbaar op kaarten van 20 x € 1,- = € 20 per kaart.  
Kaarten zijn te bestellen via bankrekening  
NL13 RABO 0373 7431 49  
 
t.n.v. CvK Protestantse gemeente te Hoek  
o.v.v. Collectebonnen, naam én adres  
Nadat de betaling is ontvangen, worden de kaarten 
thuisbezorgd. 
 
Collectebonnen worden aangemerkt als giften, u mag deze vermelden in uw 
aangifte inkomstenbelasting.   
 
 

Verhuur 
 
De mogelijkheid bestaat een ruimte te huren, hieronder vindt u de tarieven. 
 

  KERKZAAL ORGANIST PREDIKANT KOSTER BEAMER 
ROUW- 
KAMER 

Begrafenis             

leden Prot. gem. 
Onder de Wieken € 200 € 50 € - € 50 € 50 € 300 

niet-leden € 350 € 50 € 300 € 50 € 50 € 350 

 
 

  KERKZAAL ORGANIST PREDIKANT KOSTER BEAMER   

Huwelijk             

leden Prot. gem. 
Onder de Wieken € 200 € 50 € -  € 50 € 50   

niet-leden € 350 € 50 € 300 € 50 € 50   

 
Tarief predikant geldt ook indien leden van onze gemeente een andere predikant  
wensen te kiezen   
 
Overige gelegenheden, zoals repetities, vergaderingen, feesten,  
recepties en andere bijeenkomsten: 
 
 

Kerkzaal, inclusief ontmoetingsruimte en gebruik keuken € 350 

Ontmoetingsruimte, inclusief gebruik keuken € 225 

Bovenzaal (max 30 personen) € 50 

Consistorie (max 10 personen) € 25 

Jeugdhonk (max 10 personen) € 25 

Crèche (max 6 personen) € 25 
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Prijzen voor niet genoemde combinaties en/of langdurige huurovereenkomsten  
in overleg met kerkrentmeesters. 
Voor de huurdatum dient het huurbedrag te zijn bijgeschreven op rekening  
NL13 RABO 0373 7431 49 t.n.v. CvK Protestantse gemeente te Hoek. 
Na gebruik dienen de ruimtes schoon te worden opgeleverd. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor feesten wordt een borg gevraagd van € 150,- die na verrekening van eventuele  
schade en breuk wordt teruggestort. 
 
Verhuur kan worden geweigerd voor activiteiten die zich niet verdragen met de grondslag  
van de kerk, te bepalen door het dagelijks bestuur van het College van Kerkrentmeesters. 
 

 

Beheer en verhuur: 
Kees Biesheuvel   06-23 74 96 13 
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CONTACTADRESSEN 
 

Predikanten:   
Ds. Saskia Ketelaar   0032-48 72 86 884  e-mail: saskia.ketelaar@scarlet.be 

Ds. Janos Schellevis   06-45 62 06 24  e-mail: janosschellevis@yahoo.com 
 
Ouderling/ voorzitter van de kerkenraad: 
Ada Dieleman    06-10 62 98 99  e-mail: adadieleman@zeelandnet.nl 

 

Ouderlingen:   
Addie de Bree    06-40 19 66 73  e-mail: adebree@zeelandnet.nl 

Corry Siersema    06-36 34 04 05  e-mail: casiersema@outlook.com 

 

Diakenen:      
Bart Kindt     06-21 41 28 74 

Daniëlle Rijksen    0115-44 29 92  
Mieke Verplanken   0115-45 20 39  
Algemeen mailadres diaconie: diaconie@pknhoek.nl 
   
Ouderling-kerkrentmeesters : 
Kees Biesheuvel    06-23 74 96 13 
Albert van Leeuwen   06-51 79 79 68   
Wim de Putter    06-23 65 95 71   
Algemeen mailadres kerkrentmeesters: kerkrentmeesters@pknhoek.nl 

 

Kerkrentmeesters:   
Arno Dieleman, Ko Dieleman, Leen Dieleman, Finie Herrebout en Joris Vasse 
 
Scriba:    
Marinka Mahu    0115-44 12 03  e-mail: scribaat@pknhoek.nl 
 
Ledenadministratie 
Arno Dieleman    0115-47 13 85  e-mail: arnod@zeelandnet.nl  
Marinka Mahu    0115-44 12 03   e-mail: scribaat@pknhoek.nl 
 
Organist:   
Connie van Hermon   0115-44 15 02 
 
Kosters:  
Ko Dees     0115-44 12 41 
Leen Dieleman    0115-44 16 30 
Finie Herrebout    0115-44 28 60 
Bart Kindt     06-21 41 28 74 
Patrick de Koning   0115-63 00 86 
Albert van Leeuwen   06-51 79 79 68 

mailto:scribaat@pknhoek.nl
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KERKRENTMEESTERS  
Administrateur  : Jaap Brouwer   0115-44 22 07 
Penningmeester  :  Wim de Putter   06-23 65 95 71 
Bankrekeningnummer :  NL13 RABO 0373 7431 49  
     t.n.v. CvK Protestantse gemeente te Hoek 
   Ook voor het bestellen van collectebonnen o.v.v. naam én adres 

 
 
DIACONIE & ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) 
Administrateur  : Jaap Brouwer   0115-44 22 07 
Penningmeester  :  Wim de Putter   06-23 65 95 71 
      voor ZWO deel:  Ko Dees    0115-44 12 41 

Bankrekeningnummer :  NL30 RABO 0373 7484 69  
     t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente te Hoek 

 
 
JEUGDWERK 
Kobi Heeringa    0115-44 13 01  e-mail: heeringa@zeelandnet.nl 

 
 
KERKELIJKE VRIJWILLIGERS DIENST 
Elly Tollenaar    06-28 63 73 53  e-mail: ftollena@kpnmail.nl 
 
 
WEBSITE  www.pknhoek.nl 
Webmasters: Dagmar Elve    e-mail: dagmar_siersema@hotmail.com 

Elly Tollenaar   e-mail: ftollena@kpnmail.nl 
 
 
KERKGEBOUW 
Postadres: Protestantse gemeente ´Onder de Wieken´ te Hoek 
   Langestraat 6, 4542 AE Hoek  0115-44 19 89 
 
Beheer en verhuur: Kees Biesheuvel   06-23 74 96 13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:ftollena@kpnmail.nl
mailto:dagmar_siersema@hotmail.com
mailto:ftollena@kpnmail.nl
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Door het jaar heen kunt u actuele informatie over  
de Protestantse gemeente Onder de Wieken te Hoek 

vinden op www.pknhoek.nl of op Facebook 

 
Nieuws en activiteiten van kerken en gemeenten in Zeeland en op de Zuid-Hollandse Eilanden 

(Classis Delta) die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland vindt u op de website 

www.gelovenindedelta.nl 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.pknhoek.nl/
http://www.geloveninde/


Kijk! Laat je verrassen door
het werk van Gods Geest

Jaarthema Protestantse kerk 2025-2026 
geschreven door Anne Drent

Kijk! Laat je verrassen door het
werk van Gods Geest. 

Met nieuwe ogen kijken: 
de Geest is ons omgeven, 

vindt steeds nieuwe wegen, 
in ons daaglijks leven:

opmerkzaamheid. 
Spiritus sanctus, 
Spiritus sanctus.

Kijk! Laat je verrassen door het
werk van Gods Geest. 

De Geest is in beweging: 
een briesje kan ons wekken, 
de Geest kun je ontdekken, 

op onverwachte plekken:
verwondering. 

Spiritus sanctus, 
Spiritus sanctus.

Kijk! Laat je verrassen door het
werk van Gods Geest. 

De vruchten om te dienen: 
genade om te geven, 
vuur en vlam beleven, 

inspiratie delen: 
veelkleurigheid. 
Spiritus sanctus, 
Spiritus sanctus. 

O N D E R  D E  W I E K E N  |  J A N U A R I  2 0 2 6
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Voorwoord 
vanuit de kerkenraad 

 

Het jaarthema voor 2025-2026, ons aangereikt door de PKN, is:  
“Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest”  
 
Het nodigt gemeenten uit om met nieuwe ogen te kijken naar de werking van Gods 
Geest in het dagelijks leven.      
 
"Gods Geest is altijd in beweging en vindt steeds nieuwe, verrassende wegen.”  
(ds de Reuver) 
 
Binnen, maar ook buiten de kerkmuren. Gods Geest heeft ons geleid, als 
gemeente, waar we nu staan. Veel enthousiaste vrijwilligers, een fijne groep 
mensen in de kerkenraad en we mochten een tweede predikant beroepen!  
Gods geest aan het werk. In zichtbare en onzichtbare dingen.  
 
De foto bij dit artikel is gemaakt op Terschelling, waar ik deel mocht nemen aan 
een inspiratiefestival. Het thema was jutten = vinden wat je niet zocht.  
Soms komen dingen gewoon op je pad, zonder dat je er echt naar op zoek bent. 
Een ontmoeting met een onbekende, een gesprek, een lied, een voorwerp wat je 
vond, terwijl je op zoek was naar iets anders…. 
 
Zo kunnen we ook de werking van Gods Geest ervaren. Vaak uit een onverwachte 
hoek, gebeuren er mooie dingen. Je moet er wel oog voor (durven) hebben. 
 
  
Een hartelijke groet,     
 
 
namens de kerkenraad,  
 
       
Ada Dieleman (voorzitter) 
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Logo Onder de Wieken 
 

Vorig jaar hebben we samen als gemeente een mooie mijlpaal bereikt: we kozen 
een nieuwe naam voor onze samengevoegde gemeenten: Onder de Wieken. 
Inmiddels voelt die naam al heel vertrouwd, hij hoort echt bij ons. 
 
En bij een nieuwe naam hoort natuurlijk ook een nieuw gezicht: ons logo.  
Ook hierbij vroegen we u om mee te denken. Uit de inzendingen kozen we het 
ontwerp dat past bij de glazen wand; het logo met de kerk, de molen en een stukje 
van de skyline van Hoek.  
 
Het nieuwe bord met naam en logo prijkt inmiddels al een tijdje aan de buitenmuur 
van ons kerkgebouw. Heeft u het al gezien? 
 
Graag bedanken wij iedereen die actief heeft meegedacht over de nieuwe naam 
en het nieuwe logo. We zijn blij met het mooie en herkenbare symbool van onze 
verbondenheid Onder de Wieken. 
 
Dagmar Elve, Marinka Mahu en Mieke Verplanken  
(werkgroep Naam nieuwe gemeente) 
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Er zit muziek in de kerk! 
 
Jazeker wel, dat ervaren we sowieso al iedere 
zondagmorgen. Samen zingen, het orgel dat 
wordt bespeeld, soms met medewerking van 
muzikale gemeenteleden of een koor.  Maar er 
is ook regelmatig zang of muziek naast de 
zondagse diensten, bv. de zangavonden, een 
koffieconcert na de dienst of een orgelconcert. 
 
Om af en toe ook eens wat grootser uit te 
kunnen pakken, is het idee ontstaan van een muziekfonds. Dit is in maart 2024 
van start gegaan en inmiddels zijn er al verschillende activiteiten geweest:  
de -inmiddels vertrouwde- zangavonden, maar dit jaar ook een Open Podium met 
een variatie aan Hoekse muzikanten en een orgelconcert met samenzang van de 
bekende organist Martin Mans, waaraan ook Akko de Feijter nog heeft 
meegewerkt. 
 
Ook voor 2026 zijn er al activiteiten gepland: 
 
6 maart  Passieconcert  Hanna Rijken 
12 december Kerstconcert  Zeeuws Vlaams Kamer Orkest 
 

Alle nieuwe activiteiten leest u op de zondagsbrief of op onze website: 
www.pknhoek.nl 
 
Per activiteit werken ook gemeenteleden mee, daar zijn we blij mee!  Dit vergroot 
het draagvlak en het geeft verbinding. 
 
Mocht u het muziekfonds geldelijk willen steunen, dan kunt u een gift overmaken 
op rekeningnummer NL13 RABO 0373 7431 49 t.n.v. CVK Protestantse gemeente 
Hoek onder vermelding van “muziekfonds”.  Een contante gift is natuurlijk ook 
welkom (dit kunt u aan ons geven of met een envelopje in de collectezak doen). 
 
Een muzikale groet van  
Marinka Mahu, Henk Noteboom en Henk Siersema 

  

http://www.pknhoek.nl/
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Kijk! Gods Geest! 
 
Het jaarthema van de landelijke Protestantse Kerk in 
Nederland nodigt uit tot verwondering’: ‘Kijk! Laat je 
verrassen door het werk van Gods Geest'.  
Daar zitten veel verschillende lagen in. Ik tel er minstens 3: 
‘Kijken!’, ‘Je laten verrassen!’ en ‘Het werk van Gods Geest’. 
 
Kijk! 
Weet u nog hoe het is om met een peuter te wandelen?  
Elk steentje, bloemetje en vooral elke waterplas moet 
worden bestudeerd. Zelf kijken we er al niet meer van op en 
moeten we ons letterlijk buigen om nog iets te willen zien. Kinderen leren je weer 
om vol verwondering te kijken naar alles wat zo gewoon en wonderlijk is. 
Kijk! is een opdracht. Neem een verrekijker mee en geniet van het weidse uitzicht 
in onze (bedreigde) polders. En draai hem nog eens om. Vergroot de blaadjes van 
een bloem. Je ziet zoveel meer als je de tijd neemt om met al je zintuigen van de 
Schepping te genieten. 
 
Je laten verrassen!  
En waarom zou je dat doen? Vaak denk ik aan het boek/de film Color Purple met 
deze woorden “God wil vooral graag bewondering. Hij is geïrriteerd als je langs 
een veld loopt en de kleur paars niet eens ziet. Hij is altijd bezig met verrassingen 
en die krijgen we als we er ‘t minst op bedacht zijn. 
Is het jou wel eens opgevallen dat bomen, net als wij alles doen, behalve lopen, 
om aandacht te trekken? Ik was altijd zo druk met God bezig, dat ik wat Hij 
gemaakt heeft nooit goed heb bekeken. Geen korenhalm (hoe doet Hij dat?), niet 
de kleur paars (waar komt die vandaan?), de wilde bloemetjes niet. Niks. 
Nu mijn ogen opengaan, voel ik me zo idioot. Naast ‘t kleinste struikje op 
‘t erf zinkt alle rottigheid in ‘t niet. Bijna.” 
 
Het werk van Gods Geest 
En toen werd het moeilijker, want hoe kun je nu ‘het werk van Gods Geest’ zien? 
Mijn leerlingen zijn vaak lid van een Afrikaanse Pinksterkerk waar royaal met de 
Geest wordt omgegaan. Nadrukkelijk wordt de Geest aangeroepen. Alles gebeurt 
met veel woorden en ‘heilige herrie’. 
Hoe anders was het om tijdens mijn paar dagen studie in Engeland de dag te 
openen zoals de Quakers samenkomen. Zij delen vooral de stilte. Daarmee 
nodigen ze de Heilige Geest uit om in ons midden te komen. De eerste 15 minuten 
is dat bevreemdend en weet je niet goed hoe je die moet invullen.  
Jezelf leegmaken zoals bij een meditatie? In je hoofd spoken nog de lijstjes met 
alles wat moet. Of juist bidden voor de mensen om je heen of voor jezelf?  
Hét antwoord bestaat niet. Elk mens en elk moment is goed én heilig. Na afloop 
van de stilte geef je elkaar een hand en bedank je elkaar voor de stilte.  
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De Heilige Geest komt in stilte. De spreker die ons die dag inspireerde sprak over 
de Heilige Geest die ons op weg kon zetten bij ‘vredeswerk’. Quakers hebben een 
lange traditie van geweldloosheid en inzet voor vrede. Verrassend vond ik het om 
te zien hoe in dat vredeswerk van de Quakers de twee uiterste van het 
christendom samenkomen: jezelf inkeren tot God (contemplatie) en de strijd voor 
gerechtigheid. En die strijd is voor iedereen op elke plaats anders maar er zijn wel 
veel overeenkomsten als het gaat om klimaat, racisme, armoede en vrede. 
 

De spreker gaf ook nog wijze woorden mee van Rufus Jones: “Ik vestig mijn hoop 
op rustige processen en kleine kringen waarin vitale en transformerende 
gebeurtenissen plaatsvinden”.   
Veranderingen gebeuren niet door grote groepen of drukte, maar door kleine, stille 
dingen tussen mensen. Echte verandering begint in het dagelijks leven, bij jezelf 
en de mensen om je heen. 
 

Waar zie je de Geest? De Heilige Geest komt in stilte. Het begint bij jezelf. En dan 
in de kring van mensen om je heen. Vervolgens kan het groter worden zoals een 
kring op het water zich kan uitbreiden. 
 

Dat was ook de boodschap van de preek die ik de volgende dag hoorde in de 
Anglicaanse kerk. In die kerk is veel ruimte voor muziek. Het lied ‘Schijn, Jezus, 
Schijn’ is daar ontstaan. Maar deze zondag stond de stilte centraal van 
1 Koningen 19: Elia op de berg Horeb. God is niet aanwezig in de storm, niet in de 
aardbeving, niet in het vuur: maar in de ‘stem van de zachte stilte’.  
Soms moet je alles loslaten om Hem te horen.  
 
Waar zie je de Geest van God? 
 

Niet als een storm, als een vloed,  
niet als een bijl aan de wortel  
komen de woorden van God,  
niet als een schot in het hart.  
 

Maar als een glimp van de zon,  
een groene twijg in de winter,  
dorstig en hard deze grond  
– zo is het koninkrijk Gods. 
 

    Lied 321 
 

Kom! Kijk! Laten we ons verwonderen!  
En dan op weg gaan, aangevuurd door  
Zijn Geest om via kleine stappen samen de 
wereld te veranderen met steeds groter worden cirkels van hoop! 
 
Tot ziens!  
Ds. Saskia Ketelaar  
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Samen zijn we kerk! 
 

Soms komt het voor dat een gemeentelid hulp nodig heeft bij kleine klusjes. Denk 
aan het ophangen van een lamp of plank, het gras maaien, een vastlopende 
computer, een keer een boodschap wanneer iemand ziek is. Het gaat om 
incidentele hulp, niet iets wat wekelijks terugkomt, daarvoor zijn andere kanalen. 
Denk daarbij aan aan-z of Hoplr. 
 

Voor deze hulpvragen zijn we een hulpgroep gestart. 
Er is één coördinator waar mensen hun hulpvraag kunnen 
melden. Vervolgens wordt de hulpvraag beoordeeld (eventueel 
samen met een diaken): is het incidenteel of is er iets anders 
nodig? De hulpvraag wordt dan in een appgroep geplaats en 
degene die tijd en kennis heeft zal de hulpvraag op zich nemen. 
 

We richten ons voorlopig op leden binnen onze gemeente. 
Mocht dit project goed lopen en de hulpgroep is groot genoeg dan kunnen er ook 
hulpvragen van buiten onze kerkelijke gemeente gesteld worden. 
 

Dus: heeft u hulp nodig? Bel, app of mail naar  
Tamar Hoebé 06-16 82 61 21/ thoebe@hotmail.com 

 
 

Kerkelijke Vrijwilligers Dienst 
 

De Kerkelijke Vrijwilligers Dienst bestaat uit een basisteam, te weten Dagmar Elve, 
Karina van Leenen, Mieke Verplanken en Elly Tollenaar.  
 

Dit team wordt geholpen door een groot aantal vrijwilligers dat op verschillende 
terreinen actief is. 
 

Na de dienst is het koffiedrinken in de ontmoetingsruimte of in de tuin.  
Wilt u meehelpen? Graag!  U kunt hiervoor contact opnemen met Mieke Verplanken, 

tel. 0115-452039 of e-mail miekemeesen380@gmail.com. 
 

De bloemen uit de eredienst worden namens de gemeente bij een gemeentelid 
gebracht en ook de ophaaldienst wordt door de KVD verzorgd. Mensen die slecht 
ter been zijn, kunnen worden opgehaald voor de kerkdienst. 
Een Paasattentie wordt bezorgd, in samenwerking met de 
diaconie, bij gemeenteleden vanaf 80 jaar en ouder. 
Verjaardagskaarten voor gemeenteleden van 80 jaar en 
ouder worden via ouderlingen en contactpersonen bezorgd.  
Bij huwelijksjubilea vanaf 50 jaar (en dan 55, 60 enz.) 
ontvangt het bruidspaar een bloemstuk. 
 
Contactgegevens: Elly Tollenaar, tel. 06-28637353, e-mail ftollena@kpnmail.nl 

mailto:thoebe@hotmail.com
mailto:miekemeesen380@gmail.com
mailto:ftollena@kpnmail.nl
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Werkgroep Communicatie  

 

Het kerkblad dat u nu leest, de 
zondagsbrief die iedere week verschijnt, 
de website die up-to-date wordt 
gehouden, de berichten op Facebook, en 
- als u niet zelf naar de kerk kunt komen - 
de mogelijkheid om de kerkdienst (later) 
mee te beleven via Kerkdienst Gemist: dit 
zijn allemaal vormen van communicatie 
waar de werkgroep Communicatie zich 
mee bezighoudt. 
 
De werkgroep heeft als doel de verbinding binnen de gemeente te versterken en 
ervoor te zorgen dat informatie duidelijk, actueel en toegankelijk wordt gedeeld. 
We geloven dat goede communicatie bijdraagt aan saamhorigheid: het helpt ons 
elkaar te vinden, mee te leven en samen kerk te zijn. Samen maken we de 
gemeente zichtbaar, binnen én buiten de muren van de kerk. 
 
De computer en internet worden steeds vaker gebruikt.  
Vindt u dat lastig? U kunt op verschillende manieren hulp krijgen! 
 

• Er is bijvoorbeeld een gratis DigiHulplijn van de overheid. Bel van maandag 
t/m vrijdag tussen 08.00 en 22.00 uur, of op zaterdag tussen 09.00 en 18.00 
uur naar 0800 – 1508. Ervaren medewerkers helpen u graag met al uw 
digitale vragen. 

• Ook de bibliotheek kan u verder helpen! U kunt daar oefenen, of thuis via 
internet. De hulp is gratis en u hoeft geen lid te zijn. 
De Bibliotheek Terneuzen is bereikbaar via tel. 085 – 086 8110. 

 
Heeft u vragen of juist ideeën over communicatie? Spreek één van ons gerust aan 
na de dienst. 
 
Ds. Saskia Ketelaar, ds. Janos Schellevis, Cor-Elli de Bruijn, Cisca Buijze, Arno 
Dieleman, Dagmar Elve, Marinka Mahu en Elly Tollenaar 
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Ds. Saskia Ketelaar in gesprek met onze nieuwe predikant, 
ds. Janos Schellevis, 

 
Wat betekent het voor jou dat je op de kansel 
mag staan in Zeeuws-Vlaanderen waar je een 
deeltje van je jeugd hebt doorgebracht?   
Het is hier vooral herkenning van het gemoedelijke- 
en thuisgevoel wat ik had toen ik in Zaamslag 
woonde en in Terneuzen naar school ging. Hoewel 
ik toen pas halverwege het jaar in 5 Atheneum 
binnenkwam, voelde ik me al gauw vertrouwd en 
werd één van hen en kreeg ook vrienden. Ik voelde 
geen afstand en dat gevoel ervaar ik ook nu de 
eerste tijd in Hoek.  
Verder voelt het als thuiskomen, omdat ik weer in 
het fijne Zeeuws-Vlaanderen ben! Ik hoor erbij en ik 
voel me geaccepteerd al is het nog wel een puzzel 

om uit te vinden hoe het hier loopt en hoe ik het beste mee kan lopen. 
Tegelijkertijd vind ik het hartverwarmend om te zien wat hier allemaal gebeurt en 
hoeveel mensen er de schouders onder zetten om voor elkaar, maar zeker ook 
voor anderen in de dorpen en in de wereld wat te betekenen en waar mogelijk ook 
voor hen te helpen zorgen.  
 
Je hebt uiteraard een hele ontwikkeling meegemaakt in je theologisch 
denken. Met welke gevoelens kijk je terug naar je eigen religieuze 
opvoeding?   
Thuis heb ik geleerd oecumenisch te denken, wat voor een ander over te hebben, 
gastvrij te zijn en gewóón te doen en geen ingewikkelde taal te gebruiken. Ik denk 
dat dit altijd de basis is gebleven voor wie ik nu ben en daar heb ik zelf het creatief 
theologisch bezig zijn en het eens over een andere boeg gooien aan toegevoegd. 
Daarom af en toe een lied geschreven, geloofsverkeersborden bedacht en nieuwe 
combinaties gemaakt als de ‘restaurantopstelling’ in een dienst en het noemen van 
een Teken van Hoop. Of het koppelen van een popliedje aan een Bijbeltekst wat ik 
doe als ik een overdenking voor ‘Heilige Herrie’ schrijf. Toen ik de song van Danny 
Vera ‘For someone I still don’t know’ (geschreven toen hij met zijn vrouw in 
verwachting was) naast de tekst uit Lucas 2 over de geboorte van Jezus legde.  
En ik toen bedacht dat Maria en Jozef zich natuurlijk ook afgevraagd zullen 
hebben hoe hun kind eruit zal zien, op wie hij zal lijken en wat voor karakter die zal 
hebben. Allemaal heel anders dan ons theologische perspectief.  
  
Na de val van de muur woonde je in Polen en was je actief in de import- en 
exporthandel. Uiteindelijk heb je besloten om toch de draad van de theologie 
weer op te nemen. Wat heeft jou toen bewogen?   
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De onzekerheid van de handel was ik zat en ik vond het onethisch om in de textiel 
te werken met mensen die dagen van 12 uur maakten. Toen wilde ik terug naar de 
theologie en koos ervoor om mijn verdere opleiding in het ziekenhuispastoraat te 
volgen zodat ik eigenlijk direct aan het eigenlijke pastorale werk kon beginnen. En 
dat ook nog tijdens een jaar in de USA. Dat voelde zo goed en vertrouwd dat ik 
daarin verder wilde gaan en me ook daartoe geroepen voelde. Het is met het 
maken van preken en het voorgaan in diensten en het leiden van groepen en het 
schrijven van artikelen de kern van ons werk, waarin ook nog veel eigen vrijheid is. 
En dat bij elkaar sprak me aan.  
  
Wat betekent het jaarthema ‘Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods 
Geest’ voor jou persoonlijk?  
Dat God me versteld kan laten staan met het ontdekken van mijn eigen talenten 
en door bijzondere ontmoetingen in mijn leven. ‘Ze bakken niet alleen overal 
brood’, zoals mijn vader zei, om aan te duiden dat er overal te leven valt, maar 
overal kun je ook prima mensen tegen komen. Ik heb twee van mijn dromen 
kunnen beleven in het gastvrije en cultureel verrassende Polen waar ik opeens 
Bibliodrama ging geven. En in het heel diverse Amerika waar ik in het ziekenhuis 
hele bijzondere ervaringen heb meegemaakt en kanten van mezelf heb ontdekt, 
waarvan ik niet wist dat ik ze in me had. Opeens schreef ik een Engelse rap-psalm 
over een tiener jongen die zich met Russische roulette door het hoofd schoot en 
klinisch dood was, terwijl ik met zijn ouders de nacht doorbracht.  
  
Wat helpt jou zelf om ‘open ogen’ te houden voor het werk van Gods Geest 
in het alledaagse leven?  
Goed observeren en daarbij open staan voor wat je overkomt en ook daarna iets 
doen met wat je meemaakt: een plotselinge ingeving onder de douche; of op straat 
als ik iets onverwachts zie; iemand die iets zegt in een (pastoraal) gesprek waar ik 
over na blijf denken; een beeld uit een film; een detail van een schilderij; een titel 
van een popsong; iets bijzonders in de natuur, een blik van iemand onderweg, een 
opmerking van een kind; het gedrag van een dier en noem maar op.  
 
Het is moeilijk om het werk van de Geest te herkennen maar wat vind je 
verrassend aan onze nieuwe fusiegemeente ‘Onder de Wieken’?  
En waar zie je misschien een glimp van de Geest van God?  
Het meest verrassende vind ik, dat jullie het met elkaar zo goed gevonden hebben 
en als die vier wieken van de molen nu samen de kerk rustig en op de wind -van 
de geest- laten draaien. Het komt op mij over als een groep mensen die elkaar 
kennen en al lang samenwerken. Terwijl niet alleen het gebouw relatief nieuw is, 
maar de gemeente zoals die nu is, nog veel korter bij elkaar is! Het straalt ook 
‘blijheid met en trots zijn op’ uit, bij wat er nu letterlijk en figuurlijk staat.  
Ik zie de Geest in de harmonie, de verschillende talenten, de mooie initiatieven en 
de warme manier van met elkaar omgaan. En het oog hebben voor alle dorpen 
dicht langs de westkant van het kanaal.    
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Kringwerk 
 

Ik zou wel eens willen weten 

 
Vorig jaar is er een groep jongeren en ouderen op ontdekkingstocht gegaan in de 
Bijbel. Samen de Bijbel lezen, want de Bijbel is geen eenvoudig boek. 
Het is ook niet één boek, maar een verzameling van boeken. Verhalen die pas 
veel later op schrift zijn gezet. Verhalen die echt gaan leven als je erover in 
gesprek gaat, maar de taal is soms moeilijk en de tijden van toen zijn zeker niet de 
tijden van vandaag. En ook ‘Westerse ogen’ kijken anders. 
 
De groep komt regelmatig op vrijdag 
samen in de kerk, aanvang 19.30 uur.  
De datum wordt steeds in onderling 
overleg afgesproken. 
Zin om mee te doen? Vertel het aan 
ds. Saskia en je krijgt alle informatie. 

 
 

Lijf en Ziel 
 
Vanuit de Ring worden er dit seizoen enkele avonden georganiseerd rondom  
‘Lijf en ziel’. Onze gezondheid vraagt veel aandacht. Met sport en diëten proberen 
we ons lijf fit en goed te houden. Toch komen ziektes en beperkingen nogal eens 
dichtbij.  
In de Bijbel is ziekte en genezing een belangrijk thema, wanneer de mensen Jezus 
opzoeken. Wat willen die genezingsverhalen ons vertellen? Hoe belangrijk is ons 
lichaam in de omgang met Christus? Wat wil het zeggen dat we ook een ziel 
hebben, waarin Christus wil wonen?  
Vier dominees belichten verschillende onderwerpen over wat het is om met lijf en 
ziel te geloven. 
 

Programma 2026 
Donderdag 22 januari  Pelgrimeren – ds. Wil Kajouw 
     19.30 uur, PKN Axel, Koestraat 2 Axel 
Woensdag 25 februari  Ziekenzalving – ds. Wil Kaljouw en ds. Jan Verlinde 
     19.30 uur, De Rank – Zaagstraat 2, Zaamslag 
Dinsdag 10 maart  Passie spelen –  

ds. Janos Schellevis en ds. Jan Verlinde  
 19.30 uur, PKN Axel, Koestraat 2, Axel 

Dinsdag 21 april   Viering ‘Om heil en genezing te vinden’  
     Maaltijd van de Heer en ruimte voor ziekenzalving 
     Ds. Saskia Ketelaar, ds. Jan Verlinde, ds. Wil Kaljouw 
     19.30 uur, Pg Onder de Wieken, Langestraat 6 Hoek 
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Pastoraat 
 

Pastoraat-wijkindeling. 
De predikanten, ds. Saskia Ketelaar en ds. Janos Schellevis en de ouderlingen 
vormen samen met een voormalig diaken en voormalig ouderling de werkgroep 
pastoraat. Door de tijd heen probeert de werkgroep zo goed mogelijk op de hoogte 
te zijn van zaken die spelen in de gemeente en bij gezinnen of personen. In 
onderling overleg wordt telkens besproken op welke wijze en door wie het beste 
vanuit de werkgroep contact gelegd of onderhouden kan worden.  
De verdeling van straten en adressen over contactpersonen (en leden werkgroep) 
en kerncontacten houden we graag in stand. 
Wanneer u iets wilt doorgeven of overleggen, of een afspraak wil maken voor een 
bezoekje door één van de leden van de werkgroep, neemt u dan s.v.p. contact op! 
De ervaring leert dat het nog geregeld voorkomt dat gedacht wordt “dat ze het wel 
zullen weten”. Dit is echter lang niet altijd het geval.  
Daarom: laat het even weten, dat wordt zeer op prijs gesteld. 
 

De werkgroep pastoraat bestaat uit de volgende personen: 

 
Ds. Saskia Ketelaar   0032-48 72 86 884 e-mail: saskia.ketelaar@scarlet.be 

 
Ds. Janos Schellevis   06-45 62 06 24  e-mail: janosschellevis@yahoo.com 

 
Addie de Bree (ouderling)  06-40 19 66 73  e-mail: adebree@zeelandnet.nl 

Burg. H. Wolferthof, Rozenlaan, Terneuzen 
 

Ada Dieleman (ouderling)  06-10 62 98 99  e-mail: adadieleman@zeelandnet.nl 
Kreeksingel, Julianastraat, Tramstraat, Binnendijk (gedeeltelijk), Omloop, Windlustlaan, 
Lovenpolderstraat, Lovenweg, Noorddijk, Biervliet, Oostburg, Koewacht en Sluiskil 

 
Franny van Driel    0115-44 16 52  e-mail: gerardvandriel@hetnet.nl 

Irenestraat, Bernhardstraat, Beatrixstraat, Marijkestraat, Begoniastraat, Crocusstraat, 
Hendrikstraat, Wilhelminastraat, Tulpstraat, Gerberalaan 

 
Corry Siersema (ouderling)   06-36 34 04 05 e-mail: casiersema@outlook.com 

Irisstraat, Gladiolenlaan, Ds. Raamshof 

 
Elly Tollenaar     06-28 63 73 53  e-mail: ftollena@kpnmail.nl 

Azaleastraat, Fresiaplein, Clivialaan, Narcissenlaan, Korenbloemstraat, Langeweg, 
Seydlitzweg, Sluispolderdijk, Oude Bontepolderstraat 

    
Riet van Hoorn/    06-12 04 16 95  e-mail: vanhoornRiet@gmail.com 

Jeannette Ringlever   06-51 20 00 38  e-mail: Jeannette59@live.nl 

Irisstraat “Lovendieke”, Jasmijnlaan, Oud Vlissingen, Noordstraat, Seringenlaan,  
Lijsterbesstraat, Molendijk 

mailto:adebree@zeelandnet.nl
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Rineke Dieleman    0115-44 16 30  e-mail: leendiele@zeelandnet.nl 

Irisstraat 65, Keizerstraat, St Hubrechtstraat, Dr Leenhoutsstraat, Molendreef 

 
Gilda van Diejen   06-42 93 52 06  e-mail: gldvandiejen@gmail.com 

Verzorgingshuis Vremdieke, Willemstraat, Sint Hubrechtstraat, Nieuwstraat,  
Langestraat (gedeeltelijk)  

 
Willy Dekker    0115-44 18 80  e-mail: fwdekker@zeelandnet.nl 

Mauritsfort, Zandplaatweg (gedeeltelijk), Langestraat (gedeeltelijk) 

 
Anneke van der Sluis  0115-40 24 84  e-mail: kean.vdsluis@gmail.com 

Hasjesstraat, Zandplaatweg (gedeeltelijk), Kreekweg, Gruttolaan, Lozeschorweg, 
Middenweg, Koudepolderstraat 

  
Finie Herrebout    0115-44 28 60  e-mail: defien74@gmail.com 

Binnendijk (gedeeltelijk), Altenastraat, Knol, Wulpenbek, Philippine. 

 
Kerncontacten: 
 

Philippine   Dick van Nes    0115-49 13 66 
 

Sas van Gent  Hans Dekker    06-27 56 33 19 
 

Sluiskil   Fia Neijt     06-15 19 58 24 
 

Overige plaatsen Mieke Verplanken   0115-45 20 39 

 
 
 
 

 

Thuis in Vremdieke 
 

Onze predikant ds. Saskia Ketelaar is regelmatig te vinden in 
Verzorgingshuis Vremdieke in Hoek.  
Elke eerste dinsdag van de maand wordt er een maandopening 
verzorgd. Om 14.30 uur is er koffie/thee en  
iets voor 15.00 uur zijn we allemaal in de zaal en begint de 
Maandopening.  
 

Wilt u eens komen kijken of eventueel meehelpen met het 
ophalen van de bewoners? Welkom!  
 
 

Iedereen is van harte welkom om te komen zingen, luisteren en bidden. 
  

mailto:leendiele@zeelandnet.nl


15 

 

Werkgroep Liturgie & Eredienst 
 

De eredienst en de invulling van de liturgie is altijd 
in beweging. In de loop van de jaren is er een 
leidraad gemaakt voor de orde van dienst.  
Deze wordt meegestuurd naar de gastpredikant, 
zodat zij of hij weet wat hoe de liturgie er bij ons 
uitziet. Het is zeker geen keurslijf, er is daarin veel 
mogelijk. 
 
 

In oktober hebben we afscheid genomen van één van onze vaste organisten,  
Akko de Feijter. Hij wordt gemist, niet alleen tijdens de erediensten, maar zeker 
ook zal zijn bijdrage aan de samenzangavonden gemist worden.  
Alleen Connie van Hermon is nu nog als vaste organist aan onze gemeente 
verbonden. Connie speelt ook tijdens diensten in andere kerken. Naast Connie zijn 
er verschillende organisten die regelmatig bij ons spelen, maar het is niet meer 
vanzelfsprekend dat een organist de diensten begeleid.  
We zijn heel blij dat we doormiddel van de videowall samen met verschillende 
koren toch met begeleiding kunnen zingen. Er wordt vooral gebruikgemaakt 
opnames van NederlandZingt en Petrus in het Land. 
De komende tijd zal dit onderwerp op de agenda van 
de werkgroep staan: het gebruik van de beamer.  
De belangrijkste vraag daarbij is  
‘Wat is ondersteunend voor de dienst en wat niet?’ 
 
Binnen de werkgroep zijn er een paar wijzigingen.  
Marleen Dieleman is het afgelopen jaar gestopt en we hebben 
ds. Janos Schellevis welkom geheten.  
 
 

Ds. Saskia Ketelaar, ds. Janos Schellevis, Cor-Elli de Bruijn, Bart Kindt,  

Marinka Mahu, Daniëlle Rijksen, Henk Siersema en Mieke Verplanken 
 

Preekvoorzienster: Ada Dieleman 
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Kerkdiensten 
Tijdens de dienst is de collecte bestemd voor een diaconaal doel,  

aan de uitgang zijn de gaven wekelijks bestemd voor het plaatselijke kerkenwerk. 
 

Aanvang diensten: 10.00 uur, tenzij anders vermeld.  
De meest actuele gegevens vindt u op onze website www.pknhoek.nl 

 

  4 januari 10.30 uur ds. Saskia Ketelaar 
    Nieuwjaarsbegroeting, koffiedrinken voor en na de dienst 

11 januari   mevr. Jessica v.d. Wilt-Koeman, Krimpen a/d IJssel 
18 januari   ds. Saskia Ketelaar  
25 januari   ds. Janos Schellevis 
 

  1 februari   ds. Saskia Ketelaar – Zondag werelddiaconaat 
  8 februari   ds. Huub Smeets, Spui     
15 februari   ds. Saskia Ketelaar – Dienst van Schrift en Tafel 
22 februari   ds. Janos Schellevis 

Eerste Zondag Veertigdagentijd 
 

  1 maart   ds. Saskia Ketelaar 
Tweede Zondag Veertigdagentijd 

  8 maart   ds. Cor de Beun, Brugge 
Derde Zondag Veertigdagentijd/Biddag 

15 maart   ds. Saskia Ketelaar 
    Vierde Zondag Veertigdagentijd 
22 maart   ds. Janos Schellevis 
    Vijfde Zondag Veertigdagentijd 
29 maart   ds. Pascal Lauwaert, Brugge 
    Palmpasen 
 

  2 april 19.30 uur  Witte Donderdag – ds. Saskia Ketelaar 
    Dienst van Schrift en Tafel 
  3 april 19.30 uur  Goede Vrijdag – mevr. Johanne Boot 
  4 april 19.30 uur  Stille Zaterdag – werkgroep Liturgie & Eredienst  

m.m.v. ds. Janos Schellevis 

  5 april    Pasen- ds. Saskia Ketelaar 
12 april   ds. Jan de Visser, Berkenwoude 
19 april   ds. Huub Smeets, Spui 
26 april    ds. Janos Schellevis 
 

  3 mei   dhr. Robert Goemaere, Brugge 
10 mei   ds. Saskia Ketelaar 
17 mei   mevr. Marian Knetemann, Antwerpen 
24 mei   Pinksteren – ds. Janos Schellevis 
31 mei   mevr. Helen Bow, Wetteren 
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  7 juni   ds. Saskia Ketelaar – Dienst van Schrift en Tafel 
14 juni   ds. Co Janssen, Borculo 
21 juni   ds. Janos Schellevis 
28 juni   ds. Pieter Overduin, Hulst 
 

  5 juli   ds. Saskia Ketelaar 
12 juli   ds. Cor de Beun, Brugge 
19 juli   ds. Saskia Ketelaar 
26 juli   mevr. Truus Rijke, Terneuzen 
 

  2 augustus  ds. Janos Schellevis 
  9 augustus  dhr. André Verschoor, Terneuzen 
16 augustus  ds. Huub Smeets, Spui 
23 augustus  dhr. Peter Morée, Wemeldinge  
30 augustus  ds. Cor de Beun, Brugge  
 

  6 september  ds. Saskia Ketelaar – Scheppingszondag  
13 september  dhr. Janos Schellevis 
20 september  ds. Saskia Ketelaar – Startzondag  
27 september  mevr. Helen Bow, Wetteren 
 

  4 oktober   ds. Saskia Ketelaar – Verbonden met het Joodse geloof 
11 oktober   ds. Pieter Overduin, Hulst 
18 oktober   ds. Saskia Ketelaar 
25 oktober   ds. Janos Schellevis – Dienst van Schrift en Tafel 
 

  1 november  ds. Saskia Ketelaar 
  8 november  mevr. Marian Knetemann, Antwerpen – Dankdag  

Dag van de Mantelzorg 

15 november  ds. Janos Schellevis – ZWO zondag 
22 november ds. Saskia Ketelaar en ds. Janos Schellevis 

Gedachteniszondag 
29 november ds. Arie van der Maas, Wemeldinge 
 Eerste zondag van Advent 
 

6 december ds. Saskia Ketelaar 
 Tweede zondag van Advent 
13 december dhr. André Verschoor 
 Derde zondag van Advent 
20 december mevr. Johanne Boot 
 Vierde zondag van Advent 
24 december 22.00 uur Kersnachtviering – ds. Janos Schellevis  
25 december Kerstmorgen – ds. Saskia Ketelaar 
27 december ds. Huub Smeets, Spui  
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In gesprek met voorganger en vriend van de gemeente 

Johanne Boot. 
 

We zien Johanne regelmatig in de kerk. Ze deed bij ons openbare belijdenis en 
nam, toen ds. Wim Jansen plotseling niet meer kon voorgaan, op korte termijn de 
dienst van hem over. Ook ging ze voor tijdens de startdienst van het nieuwe 
seizoen. Reden genoeg om haar beter te leren kennen. 
 

Wie is Johanne? 
Johanne woont tegenwoordig in Hoek, samen met haar drie konijnen. Ze is 
moeder van een dochter die in Utrecht woont en studeert. Zelf werd ze in 1969 
geboren in Alphen aan den Rijn. Later woonde en werkte ze als fotograaf en 
kunstdocent in Utrecht. In haar jeugd en vroege volwassenheid had zij niets  
met de kerk. “De eerste veertig jaar van mijn leven ben ik nooit in een kerk 
geweest.”  
 

De eerste stap richting geloof 
Soms brengt een toevallige ontmoeting een wending in je leven. Voor Johanne 
gebeurde dat tijdens het zingen in een koor. “Ik stond naast een alt die vertelde 
dat ze bijna klaar was met haar studie theologie. Ze vroeg me of ik eens mee wilde 
naar een kerkdienst.” Wat Johanne daar meemaakte, maakte diepe indruk. “Ik 
werd getroffen door de sfeer, door het Kyriegebed en vooral door het Onze Vader. 
Er gebeurde iets van binnen dat ik niet kon uitleggen. Ik dacht: ‘Wat is het toch dat 
mij zo raakt?’” 
 

Een groeiend verlangen 
Die ervaring liet haar niet meer los. Zeker niet toen haar vader ziek werd en zijn 
laatste levensfase inging. “We hadden gesprekken over wat echt belangrijk is in 
het leven. Toen voelde ik: ‘Ik wil er ook op zo’n manier voor anderen kunnen zijn. 
Wat zou het mooi zijn om geestelijk verzorger te worden.’”  
Als fotograaf en kunstenaar was Johanne gewend om indrukken vast te leggen in 
beelden. “Eigenlijk lijkt dat een beetje op pastoraat,” vertelt ze. “Je kijkt goed naar 
mensen, probeert te begrijpen wat er speelt, en geeft er woorden aan. Nu niet met 
een camera of klei, maar met aandacht en aanwezigheid.”  
Van huis uit heeft ze meegekregen dat ‘je kunt bereiken wat je wilt, als je maar je 
best doet’. En zo begon Johanne in 2014 aan haar HBO-studie Theologie, met 
stages in de zorg. 
 

Van stad naar dorp  
De vacature van voorganger bij de Doopsgezinde Gemeente in Aardenburg kwam 
op haar pad, en dat sprak haar meteen aan. Niet meer in een drukke stad wonen 
trok haar ook aan en Zeeland voelde bovendien vertrouwd. “Mijn moeders familie 
komt uit Zeeland.” Wat Johanne ook aansprak, was dat Doopsgezinden 
onafhankelijk zijn en allen gelijk. Ieder kan vanuit zijn of haar geloof bijdragen aan 
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de dienst. Dat past goed bij Johanne. In 2021 begon ze als voorganger verbonden 
aan Vertoeving Het Lam in Aardenburg. 
 

Een nieuwe richting 
De Doopsgezinde Gemeente in Zeeuws-Vlaanderen is klein. De leden komen uit 
de hele regio en er is veel contact met de gemeenten rond Aardenburg die horen 
bij de Protestantse Kerk in Nederland.  
Helaas kreeg Johanne te maken 
met een burn-out. Ze vond steun in 
gesprekken en wandelingen met  
ds. Saskia. In de tijd die volgde 
besloot ze om een nieuwe plek te 
zoeken om te wonen. Zo kwam ze 
terecht in Hoek. “Als ik in 
Terneuzen de schepen voorbij zie 
varen, denk ik aan vroeger dat geeft 
me een gevoel van rust.” 
 
Twijfel en keuze 
Toen haar gezondheid wat verbeterde, kwam de vraag op of ze zou terugkeren 
naar Aardenburg als voorganger. 
“Ik heb daar over nagedacht,” zegt ze. “Maar ik merkte dat het takenpakket toch te 
belastend voor mij is.” Toch voelt ze zich nog steeds verbonden met Aardenburg. 
Haar partner Erna woont er en ze gaat er regelmatig voor tijdens de diensten, 
soms ook in Biervliet. Dat is ook de reden dat ze niet altijd in Hoek in de kerk is. 
 

Openbare Belijdenis 
Hoewel Johanne theologie heeft gestudeerd en als voorganger heeft gewerkt, had 
ze zelf nog nooit openbare belijdenis van het geloof gedaan. “Dat wilde ik graag 
hier in Hoek doen,” vertelt ze. ”Het was wel even wennen aan de grootte van de 
gemeente. Zo’n grote kerkenraad en zoveel mensen in de kerk dat kende ik niet. 
Maar ik voelde me welkom. Vooral tijdens de startdienst, toen ik iets met fotografie 
mocht doen en zoveel mensen enthousiast meededen. Dat deed me echt goed.” 
 

Wat haar drijft 
Wat vindt Johanne belangrijk in haar werk als voorganger of pastor?  
“Dat wat er gezegd wordt in een dienst ook echt voelbaar is en dat het raakt aan 
het leven van nu. Dat de gemeente actief of passief meedoet; geloof beleef je 
samen. Het pastoraat zie ik als een zachte spiegel. Je bent aanwezig, luistert  
en houdt iemand liefdevol een spiegel voor.” 
 

Tot slot 
Wij hopen Johanne nog vaak te ontmoeten als voorganger, als pastor, maar  
vooral als gemeentelid in onze kerk in Hoek.  
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Kliederkerkdiensten  

 

Een dienst, anders dan anders. Tijdens een kliederkerkdienst is er tijdens  
de preek de mogelijkheid om iets anders te doen dan 
alleen te luisteren. Kinderen en volwassenen worden 
uitgenodigd om in een andere ruimte te knutselen of mee 
te werken aan een schrijfopdracht.   
Afgelopen jaar is er een aantal keer een dienst op deze 
manier gevierd en dat was inspirerend! 
Ook het komende jaar zal er een Kliederkerkdienst 
georganiseerd worden. 

 
 
 
 

Altijd en overal verbonden, via Kerkdienstgemist 
Als u niet in de gelegenheid bent om de kerkdienst in de kerk bij te wonen, of als u 
een dienst op een later moment wilt meebeleven, dan biedt Kerkdienstgemist 
uitkomst. 
Via de website kerkdienstgemist.nl (zoek op Zeeland - Hoek – Onder de Wieken) kunt u 
altijd en overal de dienst live volgen of later terugkijken. 
 

Gemiddeld kijken er iedere zondag zo'n 20 à 25 mensen live mee via deze 
website. En achteraf wordt de dienst nog vaker bekeken. Ook speciale 
bijeenkomsten, zoals zangavonden en concerten, worden live en achteraf goed 
gevold. Voor begrafenissen biedt Kerkdienstgemist eveneens een waardevolle 
uitkomst: deze uitzendingen worden altijd veel bekeken. 
 

Lijkt het u ook handig, maar heeft u hulp nodig bij het installeren of gebruiken van 
Kerkdienstgemist? Geef dit door aan ‘Samen zijn we kerk’. Bel, app of mail naar  
Tamar Hoebé 06-16 82 61 21/ thoebe@hotmail.com 

 We helpen u graag verder. 
 
 

Open kerk en Middaggebed  
 

Op dinsdag is de kerk geopend vanaf 13.00 uur. 
In samenwerking met de Nederlandse Gereformeerde kerk vindt om 
13.15 uur het Middaggebed plaats in de Dagkapel. 
De kerk en ontmoetingsruimte blijft daarna tot 15.00 uur open. 
Er is koffie en thee en tijd voor een gesprek. 
 

 

Hieraan werken mee: ds. Saskia Ketelaar, ds. Janos Schellevis, 
Tamar Hoebé, Henk Siersema en Ep van der Es (Nederlandse 

Gereformeerde kerk) 

mailto:thoebe@hotmail.com
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Diaconie 
 

De diaconie is er voor de dienst van barmhartigheid en 
gerechtigheid in de wereld. Daarmee neemt ze 
verantwoordelijkheid voor de samenleving. 
 

De diakenen ondersteunen de gemeente in haar diaconale roeping in de wereld. 
De diaconie streeft ernaar dat mensen minder snel uit de boot vallen en streeft zo 
naar goede voorzieningen voor iedereen. Zo steunt de diaconie tal van mensen, in 
Nederland en wereldwijd, die in moeilijke omstandigheden leven. Wereldwijd werkt 
de kerk aan hulpverlening en een rechtvaardige en duurzame samenleving.  
 

Voor iedere diaken geldt dat hij/zij een onmisbare rol 
heeft bij de bediening van het Avondmaal, bij de 
voorbereiding van de voorbeden, en verantwoordelijk is 
voor de collecte.  
 

Plaatselijk richt de diaconie zich met name op armoede. 
Armoede in de breedste zin van het woord, maar de inzet is vooral voor mensen 
dichtbij. Voorbeelden zijn het ‘Geven en nemen kastje’ naast de toren van de kerk 
(actuele info te vinden op FB) en de inzet vanuit onze gemeente voor 
SchuldHulpMaatjes. 
 

Interesse om maatje te worden of heeft u vragen omdat u met 
een lastige financiële situatie te maken heeft?  
Stuur een mailtje naar info@terneuzen.schuldmaatje.nl. 
 

Gedurende het jaar doen we mee aan diverse Diaconale acties zoals de 
schrijfactie aan gedetineerden. Samen met de diaconieën van gemeenten in 
Zeeuws-Vlaanderen die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland, werken 
we mee aan de actie vakantietasjes via Kerk in Actie. Onze diaconie is verder 
betrokken bij verschillende projecten in de regio en ondersteunt de voedselbank. 
 

Tijdens de 40-dagentijd werkt de diaconie vaak samen met de ZWO voor 
verschillende acties. Dit zijn acties die een wat soberder of ingetogener karakter 
hebben, passend bij de vastenperiode. 
 

Bij het maken van het Collecterooster proberen we een balans te vinden tussen 
lokale, Europese en wereldwijde doelen. Er is altijd ruimte voor noodhulp die op 
dat moment nodig is. 
 

Eethoek voor alleenstaanden 
Samen met de Nederlands Gereformeerde kerk wordt er ongeveer zesmaal per 
jaar de eethoek voor alleenstaanden georganiseerd. De opkomst is altijd groot. 
Alle alleenstaanden zijn welkom, u hoeft geen lid van een kerkelijke gemeente te 
zijn. De maaltijd begint om 18.00 uur. Inloop vanaf 17.30 uur. De kosten bedragen 
€ 10,00 per persoon.  

mailto:info@terneuzen.schuldmaatje.nl
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In december 2025 waren er niet minder dan 21 ‘Kerstengelen’ actief. Een 
Kerstengel brengt tijdens de vier weken voorafgaand aan Kerst (adventsperiode) 
elke week een presentje bij mensen die een lichtje  
kunnen gebruiken.  
Wie weet lukt het om ook in 2026  
dit mooie project te organiseren. 
Iedereen, jong en oud, alleen of als gezin, kan een Kerstengel 
zijn. Het gaat om een klein gebaar of attentie. Bijvoorbeeld door een kaartje te 
sturen, een verrassing aan de deur te hangen, wat lekkers te bakken, een 
tekening te maken, een inspirerende tekst door te geven, kortom alles wat een 
engel maar kan bedenken. Een engel kan indien gewenst anoniem blijven, maar 
maakt dan wel bekend dat het van de Kerstengel komt. Een engel mag ook 
contact maken, even een kopje koffiedrinken, een praatje maken… Het gaat om 
het gebaar en zeker niet om de hoeveelheid of dure dingen!  
 
 

ZWO 
 

Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking 
 
De werkgroep wordt steeds kleiner, Ko Dees (voorzitter en penningmeester),  
Frits Zeger (secretaris), Jaap Brouwer, Cor-Elli de Bruijn en diaken Daniëlle 
Rijksen zetten zich in voor het werk van de ZWO. 
Ondersteund door Nic Rijnbende, consulent van Kerk in Actie, wordt er samen 
gewerkt om projecten onder de aandacht te houden. 

De afgelopen jaren hebben we 
ons met bijna heel de classis 
Delta ingezet voor drie projecten 
in Colombia.  
In de loop van 2026 stopt de betrokkenheid bij de 
verschillende projecten en wordt er een ander 
actieland gekozen.  
Welk land dat zal zijn en welke projecten er 
gekozen worden is op dit moment  
nog niet bekend.  
De steun vanuit Kerk in Actie voor Colombia stopt 
niet, maar zal op een andere manier, bijvoorbeeld 
met een andere classis vormgegeven worden. 
 

Via sport, spel en kunst ontdekken kinderen  
hun talenten en kunnen ze even onbezorgd kind zijn. 
 

Ook het komende jaar zal de ZWO regelmatig aandacht vragen voor verschillende 
projecten, dichtbij en veraf. Tijdens de weken voor Pasen, de 40-Dagentijd, staat 
de Wereldmaaltijd weer op het programma en door het jaar heen zal verschillende 
keren een soep-zondag worden georganiseerd.  
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Kerkrentmeesters  
 
In het college van kerkrentmeesters is er eigenlijk nooit niets te doen. 
Laat ik even een schets maken waarmee we de afgelopen maanden druk zijn 
geweest. 
 
Albert heeft het dossier VOG-verklaring voortvarend opgepakt en uitgevoerd. 
Samen met ouderlingen en diakenen moest dit zorgvuldig worden behandeld. Alle 
vrijwilligers hebben een verklaring moeten aanvragen. Gelukkig is de aanvraag 
grotendeels via een ingewikkelde route, bijna automatisch uitgevoerd. Dat heeft 
achter de schermen een hoop gepuzzel opgeleverd. Maar met gepaste trots 
kunnen we melden dat we met zijn allen dit traject succesvol hebben doorlopen. 
Ook de laatste stap is gezet: een ingelijste gedragscode die ophangt in de entree. 
 
Het stookseizoen is weer begonnen. Het huidige systeem werkt niet naar wens 
doordat de gebruikte regeltechniek niet voldoet. Het is het Arno en mijzelf helaas 
niet gelukt de nieuwe regeling van de verwarming al te installeren. We hebben 
wel al de benodigde apparatuur aangeschaft om de regeling te verbeteren. We zijn 
op het punt dat we het huidige systeem doorgronden en weten hoe we de nodige 
aanpassingen moeten uitvoeren.  
Ook de kerk krijgt te maken met het vervallen van de salderingsregeling van onze 
zonnestroom. We zien dit helaas al terug in terug-lever-kosten. De nieuwe regeling 
zal inspelen op deze verandering van wetgeving. We proberen zo veel mogelijk de 
stroom te benutten als de zonnepanelen stroom leveren.  
Voorlopig sturen we de regeling grotendeels handmatig. Het kan dus gebeuren dat 
de temperatuur van dag tot dag wat schommelt. We vragen daarvoor uw begrip. 
 
Een andere verantwoording zijn de financiën.  
De Actie Kerkbalans staat voor de deur. Wim heeft de 
begroting voor komend jaar gemaakt en houdt de 
inkomsten en uitgaven nauwlettend in de gaten. Ook 
worden al de uitgaven voortdurend bekeken en waar 
mogelijk geoptimaliseerd. 
  
Het kerkgebouw wordt zeer intensief gebruikt, ook voor activiteiten buiten onze 
kerkelijk gemeente.  Andere kerkgenootschappen huren de kerk voor uitvaarten, 
twee koren voor hun repetities, de buitenschoolse opvang en de logopediste 
vinden bij ons structureel onderdak als ook incidentele huurders.  
Dit alles is een niet onaanzienlijke inkomstenbron. Dit moet wel allemaal worden 
begeleid en verzorgd. Een hartelijk dank aan iedereen die zich inzet om dit 
mogelijk te maken. 
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Het gebouw en de technische installaties vragen onderhoud. We hebben de 
vloerbedekking in de rouwkamer vervangen. Wat er lag was niet meer toonbaar. 
Optrekkend vocht uit de fundatie van de toren zorgt ervoor dat muurverf loslaat. 
Dat is niet te verhelpen. Daarom komt er een lambrisering voor de onderste 60 
cm.  
De tuin is al bijna winterklaar na een seizoen van doorlopend maaien en snoeien. 
Kiony en Finie willen we hartelijk danken voor hun niet aflatende inzet om de tuin 
en kerkplein toonbaar te houden.  
 
We worstelen nog steeds met waterschade in de hoeken van het kerkgebouw. De 
aannemer kan de oorzaak niet vinden en dat baart ons zorgen en eist onze 
aandacht. 
Hoewel het gebouw nog relatief nieuw is hebben we de taak opgepakt om een 
meerjarig onderhoudsplan uit te werken, zodat we een houvast hebben voor wat 
er moet gebeuren en wat de financiële reservering moet zijn om het gebouw in 
goede staat te houden. 
 
Dus al met al nooit een saai moment, zoals ze dat in Engeland zeggen. 
Ik hoop u hiermee weer te hebben bijgepraat. 
 
Met vriendelijke groet, namens het college van kerkrentmeesters, 
Kees Biesheuvel 
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Werkgroep Duurzaamheid 
 

Zorgdragen voor de schepping door na te denken over de impact van de keuzes 
die wij maken dichtbij en ver weg.  

- Vanuit de werkgroep duurzaamheid proberen we gemeenteleden na te laten 
denken door iedere maand een duurzame tip op de zondagsbrief te zetten 
(reageer daar gerust op!) 

 

We vinden het belangrijk om ook het dorp te 
betrekken bij duurzame activiteiten. Zo zijn 
we in september 2023 gestart met het 
initiatief "Ook Hoek houdt van Schoon",  
 

Iedere 4e woensdag van de maand wordt er van 13.00 uur tot 14.30 uur 
gezamenlijk afval opgeruimd. Daarna is er nog gelegenheid om samen wat te 
drinken en na te praten.  
De data voor 2026 zijn: 28-1, 25-2, 25-3, 22-4, 27-5, 24-6, 22-7, 26-8, 23-9,  
28-10, 25-11, 23-12. Ook met slecht weer gaan we gewoon door! 
 
We zijn tevens uitgiftepunt voor de zwerfaval opruimmaterialen. Mensen kunnen 
een mailtje sturen of bellen naar Tamar Hoebé om de materialen te lenen 
(thoebe@hotmail.com / 06-16 82 61 21).     
 
Tijdens de diensten: 

- Een belangrijke goede gewoonte is het inmiddels om begin september de 
schepping centraal te zetten op Scheppingszondag. Een dienst in het teken 
van Gods schepping en alles daar rondom. 

- Een onderdeel van duurzaamheid is ook klimaatrechtvaardigheid. Onze 
manier van leven heeft invloed op de wereld om ons heen. De mensen in het 
mondiale zuiden hebben veel meer last van de klimaatcrisis dan wij, terwijl 
onze ecologische voetafdruk veel groter is. Tijdens Michazondag besteden 
we aandacht aan deze ongelijkheid. 

Gedurende het jaar: 
- Denken we na over kleine dingen: zo zijn we bijvoorbeeld overgestapt op 

wc-papier van The Good Roll, gebruiken we plantaardige waxinelichtjes 
tijdens het middaggebed en hebben we Fairtrade thee. 

- Willen we één grotere activiteit doen, zoals een lezing of workshop: op 26 
mei 2026 komt Theanne Boer een lezing geven over de impact van kleding. 

 
En we horen graag van u: Welke duurzame initiatieven zou u willen dat de kerk 
onderneemt of zich bij aansluit? Wat vindt u belangrijk? Laat u horen, spreek ons 
aan. Want samen zijn we de kerk van de toekomst. 
 
  

mailto:thoebe@hotmail.com
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Adressen ziekenhuizen en zorginstellingen 
 

Als u een kaart wilt sturen naar iemand die in een ziekenhuis of zorginstelling is 
opgenomen, komt dat er vaak niet van omdat u het juiste adres niet weet. 
We helpen u daarbij door hieronder een lijst op te nemen met postadressen van 
ziekenhuizen en zorginstellingen waar onze zieken vaak zijn opgenomen. 
 
Weet u ook nog het kamernummer en/of de afdeling waar de patiënt ligt, dan is 
vermelding daarvan handig, maar niet noodzakelijk. 
 
Wel graag de namen noteren met de juiste voorletters en bij vrouwen zo mogelijk 
de meisjesnaam erbij. Ook is het handig om bij vaak voorkomende namen achter 
de naam tussen haakjes de woonplaats te vermelden. 

 
De adressen zijn: 
ZorgSaam Ziekenhuis locatie De Honte  Wielingenlaan 2  4535 PA Terneuzen 
UZ Gent      Corneel Heymanslaan 10 9000 Gent (B) 
AZ Maria Middelares    Buitenring Sint-Denijs 30 9000 Gent (B) 
AZ Sint-Jan Brugge     Ruddershove 10  8000 Brugge (B) 
Adrz Goes      ‘s Gravenpolderseweg 114  4462 RA Goes 
De Redoute      Canadalaan 58  4551 AL Sas v Gent 
Ter Schorre      Bachlaan 90   4536 GD Terneuzen 
De Blide      Alberdingk Thijmstraat 1 4532 CZ Terneuzen 
Bachten Dieke     Koninginnelaan 2  4532 BP Terneuzen 
Hospice Zeeuws-Vlaanderen   Leeuwenlaan 40  4532 AG Terneuzen 
Vremdieke      Irisstraat 30   4542 EE Hoek 
De Vurssche      Rooseveltlaan 1  4571 HT Axel 
De Molenhof      Molenstraat 14  4543 CM Zaamslag 
’t Verlaet      Bernhardstraat 22  4554 BE Westdorpe 
Emmaus      Handboogstraat 6  4515 CW IJzendijke 
De Blaauwe Hoeve     Truffinoweg 2  4561 NT Hulst 
De Hooge Platen     Westlandstraat 4  4511 XX Breskens 
Stelle       Veerhoeklaan 7  4501 AE Oostburg 

  

 
 

 
 
 
 
  

Ik heb geen grote woorden 
Wel dit klein gebaar 
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Collectebonnen. 
Deze zijn verkrijgbaar op kaarten van 20 x € 1,- = € 20 per kaart.  
Kaarten zijn te bestellen via bankrekening  
NL13 RABO 0373 7431 49  
 
t.n.v. CvK Protestantse gemeente te Hoek  
o.v.v. Collectebonnen, naam én adres  
Nadat de betaling is ontvangen, worden de kaarten 
thuisbezorgd. 
 
Collectebonnen worden aangemerkt als giften, u mag deze vermelden in uw 
aangifte inkomstenbelasting.   
 
 

Verhuur 
 
De mogelijkheid bestaat een ruimte te huren, hieronder vindt u de tarieven. 
 

  KERKZAAL ORGANIST PREDIKANT KOSTER BEAMER 
ROUW- 
KAMER 

Begrafenis             

leden Prot. gem. 
Onder de Wieken € 200 € 50 € - € 50 € 50 € 300 

niet-leden € 350 € 50 € 300 € 50 € 50 € 350 

 
 

  KERKZAAL ORGANIST PREDIKANT KOSTER BEAMER   

Huwelijk             

leden Prot. gem. 
Onder de Wieken € 200 € 50 € -  € 50 € 50   

niet-leden € 350 € 50 € 300 € 50 € 50   

 
Tarief predikant geldt ook indien leden van onze gemeente een andere predikant  
wensen te kiezen   
 
Overige gelegenheden, zoals repetities, vergaderingen, feesten,  
recepties en andere bijeenkomsten: 
 
 

Kerkzaal, inclusief ontmoetingsruimte en gebruik keuken € 350 

Ontmoetingsruimte, inclusief gebruik keuken € 225 

Bovenzaal (max 30 personen) € 50 

Consistorie (max 10 personen) € 25 

Jeugdhonk (max 10 personen) € 25 

Crèche (max 6 personen) € 25 
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Prijzen voor niet genoemde combinaties en/of langdurige huurovereenkomsten  
in overleg met kerkrentmeesters. 
Voor de huurdatum dient het huurbedrag te zijn bijgeschreven op rekening  
NL13 RABO 0373 7431 49 t.n.v. CvK Protestantse gemeente te Hoek. 
Na gebruik dienen de ruimtes schoon te worden opgeleverd. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor feesten wordt een borg gevraagd van € 150,- die na verrekening van eventuele  
schade en breuk wordt teruggestort. 
 
Verhuur kan worden geweigerd voor activiteiten die zich niet verdragen met de grondslag  
van de kerk, te bepalen door het dagelijks bestuur van het College van Kerkrentmeesters. 
 

 

Beheer en verhuur: 
Kees Biesheuvel   06-23 74 96 13 
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CONTACTADRESSEN 
 

Predikanten:   
Ds. Saskia Ketelaar   0032-48 72 86 884  e-mail: saskia.ketelaar@scarlet.be 

Ds. Janos Schellevis   06-45 62 06 24  e-mail: janosschellevis@yahoo.com 
 
Ouderling/ voorzitter van de kerkenraad: 
Ada Dieleman    06-10 62 98 99  e-mail: adadieleman@zeelandnet.nl 

 

Ouderlingen:   
Addie de Bree    06-40 19 66 73  e-mail: adebree@zeelandnet.nl 

Corry Siersema    06-36 34 04 05  e-mail: casiersema@outlook.com 

 

Diakenen:      
Bart Kindt     06-21 41 28 74 

Daniëlle Rijksen    0115-44 29 92  
Mieke Verplanken   0115-45 20 39  
Algemeen mailadres diaconie: diaconie@pknhoek.nl 
   
Ouderling-kerkrentmeesters : 
Kees Biesheuvel    06-23 74 96 13 
Albert van Leeuwen   06-51 79 79 68   
Wim de Putter    06-23 65 95 71   
Algemeen mailadres kerkrentmeesters: kerkrentmeesters@pknhoek.nl 

 

Kerkrentmeesters:   
Arno Dieleman, Ko Dieleman, Leen Dieleman, Finie Herrebout en Joris Vasse 
 
Scriba:    
Marinka Mahu    0115-44 12 03  e-mail: scribaat@pknhoek.nl 
 
Ledenadministratie 
Arno Dieleman    0115-47 13 85  e-mail: arnod@zeelandnet.nl  
Marinka Mahu    0115-44 12 03   e-mail: scribaat@pknhoek.nl 
 
Organist:   
Connie van Hermon   0115-44 15 02 
 
Kosters:  
Ko Dees     0115-44 12 41 
Leen Dieleman    0115-44 16 30 
Finie Herrebout    0115-44 28 60 
Bart Kindt     06-21 41 28 74 
Patrick de Koning   0115-63 00 86 
Albert van Leeuwen   06-51 79 79 68 
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KERKRENTMEESTERS  
Administrateur  : Jaap Brouwer   0115-44 22 07 
Penningmeester  :  Wim de Putter   06-23 65 95 71 
Bankrekeningnummer :  NL13 RABO 0373 7431 49  
     t.n.v. CvK Protestantse gemeente te Hoek 
   Ook voor het bestellen van collectebonnen o.v.v. naam én adres 

 
 
DIACONIE & ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) 
Administrateur  : Jaap Brouwer   0115-44 22 07 
Penningmeester  :  Wim de Putter   06-23 65 95 71 
      voor ZWO deel:  Ko Dees    0115-44 12 41 

Bankrekeningnummer :  NL30 RABO 0373 7484 69  
     t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente te Hoek 

 
 
JEUGDWERK 
Kobi Heeringa    0115-44 13 01  e-mail: heeringa@zeelandnet.nl 

 
 
KERKELIJKE VRIJWILLIGERS DIENST 
Elly Tollenaar    06-28 63 73 53  e-mail: ftollena@kpnmail.nl 
 
 
WEBSITE  www.pknhoek.nl 
Webmasters: Dagmar Elve    e-mail: dagmar_siersema@hotmail.com 

Elly Tollenaar   e-mail: ftollena@kpnmail.nl 
 
 
KERKGEBOUW 
Postadres: Protestantse gemeente ´Onder de Wieken´ te Hoek 
   Langestraat 6, 4542 AE Hoek  0115-44 19 89 
 
Beheer en verhuur: Kees Biesheuvel   06-23 74 96 13 
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Kijk! Laat je verrassen door
het werk van Gods Geest

Jaarthema Protestantse kerk 2025-2026 
geschreven door Anne Drent

Kijk! Laat je verrassen door het
werk van Gods Geest. 

Met nieuwe ogen kijken: 
de Geest is ons omgeven, 

vindt steeds nieuwe wegen, 
in ons daaglijks leven:

opmerkzaamheid. 
Spiritus sanctus, 
Spiritus sanctus.

Kijk! Laat je verrassen door het
werk van Gods Geest. 

De Geest is in beweging: 
een briesje kan ons wekken, 
de Geest kun je ontdekken, 

op onverwachte plekken:
verwondering. 

Spiritus sanctus, 
Spiritus sanctus.

Kijk! Laat je verrassen door het
werk van Gods Geest. 

De vruchten om te dienen: 
genade om te geven, 
vuur en vlam beleven, 

inspiratie delen: 
veelkleurigheid. 
Spiritus sanctus, 
Spiritus sanctus. 
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